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Kışkırtıcı Ajanların 


Dünkü ve Yarınki Amiri 
Profilo İşçilerine Karşı 


Ecevit, Profilo fabrıkası işçilerinin ve çevre halkının mücadelesi üzeri ne CHP Ortak Grubunda bir konuşma yaptı. Ecevit'in basına açık olan toplan tıda yaptığı bu konuşma, 6 Ekim günlü gazetelerde yayınlandı. CHP Genel Başkanı, işçilerin ve çevre halkınındi renişini kışkırtıcı ajanların eseri ola rak göstermekte ve ezilen halk kitlele- 


per 


KIŞKIRTICI AJAN EDEBİYATI 
GERÇEK KIŞKIRTICI AJANLARI 
GİZLİ YOR 


Kışkırtıcı ajan edebiyatını Ecevit! 
ten ilk kez dinlemiyoruz. Emekçi yıgınların baskı ve sömürüye karşı her mücadeleye atılışında, Ecevit de anım- da harekete geçiyor ve kışkırtıcı ajan edebiyatına sarılıyor. Ecevit'in bu tutumu, bağımsızlık ve özgürlüğün biricik yaratıcısı olan emekçi halkın mücadelesini söndürmekten başka hiç bir amaca hizmet etmiyor. Hakim sınıfların faşist, sosyal-faşist ve reformcu olan çeşitli kesimleri emekçi kitlele - rin mücadelesine karşı üstü kapalı bir işbirliği içindedir. Demirel polis ve jandarmasını gönderiyor. Türkeş komandolarını saldırtıyor. Revizyonist - ler, sosyal-emperyalistler hesabın: grev kırıcılığı yapıyor ve mücadeleyi arkadan hançerliyor. Ecevit ise, müca dele ruhunu söndürmek görevini üstleniyor. Ecevit'in, mücadele eden emekçi kitlelere kara çalarak "kışkırtıcı ajan" damgasını yapıştırması, gerçek kışkırtıcı ajanları gizlemek, kışkırtıcı ajanlara karşı uyanıklığı köreltmek ve mücadele eden kitleleri yolundan dön - dürmekten başka bir amaç taşımıyor. 


ECEVİT 
KIŞKIRTICI AJANLARDAN 
HESAP SORULMASINA 

NİÇİN KARŞI ÇIKTI? 


Ecevit, her şeyden önce kışkırtıcı ajanların birer devlet memuru olduğunu gizleme çabası içindedir. Ecevit'in kışkırtıcı ajan edebiyatıyla gösterme - ye çalıştığı gibi, bu ajanlar sınıfların ve devletin dışında, Merihten gelmiş, i ki boynuzlu, sekiz kulaklı yaratıklar de ğildir. Bu ajanlar, en başta Başbakan - lığa bağlı MİT olmak üzere, Genel Kur may Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı- na, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jan — darma kKumandanlıklarına, Valiliklere 


ve Emniyet Müdürlüklerine bağlı çeşit 


li düzeylerdeki hükümet kuruluşlarının memurlarıdır. Bunlar bordro imzalaya 


rak devletten yüksek maaşlar, ek öde - * 


nekler vb. alıyorlar, 


Kışkırtıcı ajanların en yüksek ami. 
ri ise,doğrudan doğruya hükümet başkanıdır. Kışkırtıcı ajanların bütün çalışmalarının bir numaralı sorumlusu ve yöneticisi başbakandır. Bu nedenle eğer Ecevit'in yaymak istediği kışkırtıcı ajan görüntüsünü kabul edecek olsak, başbakanların, genel kurmay baş kanları, jandarma komutanları, vali — ler ve emniyet müdürlerinin boynuz ve kulaklarının sayısı, onların emrinde çalışan ajanlarınkinden daha az değildir. Her gün toplum içinde görünen hükümetin ve idarenin "saygın" şahsiyet leri, emirleri altında çalışan kışkırtr cı ajanlardan daha az korkunç değiller dir. 

Bütün bunları Ecevit hiç şüphesiz herhangi bir yurttaştan daha iyi bilir. 
Çünkü Ecevit, bir kaç yıl Çalışma Bakanlığı yaparak hükümetin sorumlulu - ğuna ortak oldu. 1974 yılında ise, yedi ay Başbakanlık koltuğunda oturarak MİT'i doğrudan doğruya yönetti, İçiş - leri Bakanına, jandarma ve polis teşkilatlarına emir verdi, bu kuruluşlar- da çalışan çeşitli düzeylerdeki ajanları yönetti ve yönlendirdi. Onların işçi sınıfı, köylü yığınları, devrimci ku ruluşlar içindeki kışkırtıcı, bölücü, sin dirici vb. çalışmalarını ve haber top - lama faaliyetlerini yürütmeleri için gö rev yaptı. Ecevit'in çevresinin deyişiy le,"'gecesini gündüzüne katarak" yapt» ğı hükümet çalışmalarının bir bölümü de hiç şüphesiz devlet için hayati önem taşıyan bu konulara ayrılmıştı. Bu sayededir ki, Ecevit hükümeti, İsken - derun' Demir Çelik İnşaatındaki yiğit işçilerin direnişini, Ülker fabrikasıiş çilerinin haklı mücadelesini ve çeşitli işçi hareketlerini bastırabilmiş ve pat ronların takdirlerini kazanmıştı. Bugün işçiler harekete geçtiği zaman he men "kışkırtıcı ajan" edebiyatına baş layan Ecevit, bu hükümet başkanlığı döneminde, 12 Martın kışkırtıcı ajanla rından hiç birini cezalandırmamış, işkencecilerden hesap sorulmasına karşı çıkmış, geçmişe sünger çekilmesi- ni savunmuş ve kışkırtıcı ajanların gö nül rahatlığı içinde mesailerinedevam etmelerini sağlamıştı.O zamanlar dev rimcilerin kararlılıkla savunduğu "kış kırtıcı ajanlardan hesap sorulması" is teğinin karşısına dikilenler arasında, 


m e NE e m o MM lim bkm ma 1 


Ecevit önde gelen bir yere sahipti. Hat ta Ecevit bununla da yetinmedi.12 Mart döneminde hükümet ve sıkıyönetimde yüksek sorumluluklar taşıyan ve böyle ce ajanları yönetmede tecrübe kazammış bâzı bakan ve paşaları partisine alarak kadrosunu zenginleştirdi. 


PROFİLO DİRENİŞİNİ 
KIRAN AJANLAR: 


POLİS, ALBAY VE 
REVİZYONİSTLER 


Ecevit'in kışkırtıcı ajan edebiyatı, bugün de gerçek kışkırtıcı ajanları hedef almıyor,tam tersine işçi mücadele sinin ezdirilmesi amacına hizmet ederek kışkırtıcı ajanların çalışmalarına yardımcı oluyor. Ecevit, çeşitli tertipler, hileler ve dedikodularla Profilo işçilerinin mücadelesini kırmaya ça lışan polis ajanlarına tek bir söz söy - lemiyor. İşçileri kandırarak askeri cemselere doldurtan ve işkenceye yok latan albaya (yani devletin başka bir æ janı) en küçük bir "eleştiri" yönelitmiyor. İşçilerin mücadele ruhunu çökert mek için polisle işbirliği halinde çalı- 


“şan ve albayı alkışlatmaya çalışan sos 


yal-emperyalizmin beşinci kolu revizyonistlere en ufak bir laf etmiyor.O za man nerde kalıyor Ecevit'in kışkırtıcı ajanlarla mücadelesi? Ecevit'in tutu - mu, gerçek kışkırtıcı ajanları gizlemekten başka neye yarıyor? 

İki süper devlet arasında şiddetli bir hegemonya mücadelesine sahne olan yurdumuzda, yalnız işbirlikçi hakim sınıfların değil, doğrudan doğruya iki süper devletin ajanları da cirit at - maktadır. MİT eskiden beri CİA ileiş birliği içindedir, CİA ajanları ' çeşitli. 
kılık ve görevler altında devlet teşkilatlarına sokulmuşlardır. Sosyal-emperyalist gizli casusluk örgütü KGB' 
ye bağlı Rus, Bulgar vb. elçiliği memurları, çeşitli kuruluşlar üzerim de pervasızca baskı ve şantaj uygulamakta, ülkemizin işlerine burunla. 
rını sokmakta ve casusluk yapmakta - dır. Ecevit, iki süper devletin kışkırtıcı ajanlarına karşı yurdumuzun bagımsızlığını ve egemenliğini savunan a çık bir program getirmiyor. Tam tersine bağımsızlığın tek güvencesi olan halk yığınlarının mücadelesini karalı - yor. Ecevit'in bu tutumu da,kışkırtıcı ajanlarla mücadeledeki tutarlılığı konu. 
sunda bir fikir vermektedir. 

Ecevit'in Profilo işçilerinin müca 


Ecevit 


. delesini karalamada kanıt olarak gös - terdiği, Hürriyet gazetesinde resmi çı kan yüzü sarılı kişi kimdir? O kişinin kışkırtıcı ajan olması veya olmaması gerçeği değiştirmez. Çünkü Profilo iş çilerinin mücadelesi, ajanların kışkırt ması değil,işten atmalara karşı, hak - sızlığa ve zorbalığa karşı işçi sınıfıdayanışmasının bir örneğidir. Mücadele ye damgasını vuran gerçek budur. Kış kırtıcı ajanlara verilen görev ise bu mücadeleyi kırmak ve ezdirmektir. Ecevit, Profilo işçilerinin mücadelesine kışkırtıcı ajan damgasını yapıştıracağı na, iktidara geldiği zaman kışkırtıcı a janlara ne yapacağını açıklamalıdır. 

Ecevit, kışkırtıcı ajan örgütlerini kaldıracak mıdır, kışkırtıcı ajanlar - dan,işkencecilerden hesap soracak mıdır? Halkın öğrenmek istedikleri . bunlardır. Böyle demokratik bir program: olmayanların sözleri samimi olamaz. 


POLİTİKA 
SİZİN TEKELİNİZDE Mİ? 

Süper devletlerin ve işbirlikçi hakim sınıfların kışkırtıcı ajanlarına kar. 
şı mücadele etmek, her devrimcinin, her yurtseverin, her demokratın göre. 
vidir. Kışkırtıcı ajan örgütleri, tarih boyunca emperyalistleri ve gericileri yıkılmaktan kurtaramadı. Ne Abdülhamit'in ne de Rus çarlarının gizli polis teşkilatları, onların saltanatının viran olmasını önleyemedi. CİA, Hindiçini halklarının zaferini engelleyemedi. Yeni Çarların ve her türden emperyalist ile gericinin gizli servisleri de , halkla» rın mücadelesi karşısında yenilgiye ve yıkılmaya mahkumdur. 

Kışkırtıcı ajanlara karşı en etkili mücadele, bizzat halk yığınlarının mücadelesidir. Halk yığınlarının devrimci seli, kışkırtıcı ajan pisliği tutmaz. Ecevit ise, bugüne kadar hep halkın mücadelesinden telaşa kapıldı. Halkın kış kırtıcı ajanlara duyduğu nefreti, gene halkın mücadelesine karşı kullanmayı bir alışkanlık haline getirdi. Bir, iki, üç değil, her olaydaki tutumu budur. 

Halk mücadele etmesin dene olsun? CHP milletvekilleri, 12 Mart generallerinin işaretiyle tıpkı 1971'de olduğu gibi faşist Anayasa değişiklikleri ne ve kanunlara parmak mı kaldırsın ? 
Halk yığınları mücadele etmiyecekse, yurdumuza demokrasi ve özgürlük nasıl gelecek? Demokrasi ve özgürlük işbirlikçi burjuvazi ve toprak ağaları-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DEVRİMCİLER 
KIŞKIRTICI AJANLARDAN 
HESAP SORULMASINI 
İSTEDİĞİ ZAMAN 

ECEVİT NEREDEYDİ? 


KASIM 1974 


Ecevit'in "geçmişe sünger çek me" politikası, faşizmle uzlaşma nın bedellerinden biridir. Eğer geçmişte yapılan zulme sünger çe kilecekse, CHP yöneticilerinin sö zünü ettikleri "demokrasi" nasıl bir demokrasidir? Faşist zulmün hesabını sormayan, fâşizmin kökünü kazımayan bir demokrasi olabilir mi? "Geçmişe sünger çekmek" gelecekteki zulmün hoş kar şılanacağının bugünden ilânı degil midir? 

© Geçmişe sünger çekilmesi, fa şizme zaman ve cesaret kazandırır, faşizmin güç toplamasına ve uygun zamanda Ecevit'i dahi kenara itmesine hizmet eder. Ne var ki, böyle bir ihtimal karşısın da Ecevit, kararlı mücadele yolu nu değil, faşizmi yıkarak iktida - ra gelmek ve faşizmin kökünü kazımak yolunu değil, faşizmle uzlaşarak iktidarı paylaşmak volu -` 
- hu seçivor, 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nın bağışlaması ile mi gerçekleşecek? 

Ecevit, "işçi mücadelesinde öğrencilerin ne işi var" diyor. Halk yıgınları, birbirinin mücadelesini des - 


-teklemeyecek de ne yapacak? Polis ve 


jandarma birlikleri, her koyunu kendi bacağından mı assın? Bir şair, nasıl parlamenter politikayla uğraşıp başbakan olabilir ve nutuk söyleyebilirse bir genç de devrimci politikayla uğraşıp, işçi sınıfının yanına koşabilir, halka hizmet edebilir ve polis kurşunuyla ölebilir de. Geleceğin bağımsız ve demokratik Türkiye'sinin yaratılmasına katkıda bulunan, ikincisidir. 

İsmet paşa, bir zamanlar "öğrencinin görevi okula gitmek" diyordu. Ecevit, yalnız dış politikada değil, iç po. 
litikada da İsmet paşanın iyi bir "öğ - rencisi" olduğunu gösteriyor. 


EMEKÇİ HALK 
ZULME BOYUN EĞEN 
KOYUN SÜRÜSÜ OLMAYI 
KABUL ETMEZ! 


Ecevit, emekçi halk kitlelerini bir koyun sürüsü,bir oy deposu olarak görüyor. Ecevit'e göre halkın görevi, seçimlerde sandık başına gitmektir. Onun bu konudaki öğretmeni ise Menderes'tir. Ecevit'in kurmay takımı, zaten yıllardan beri Menderes hayranlı - ğının teorisini yaptılar. Peki soruyo - ruz: Türkiye'yi bugünlere kim getirdi, tarihin tekerleğini bürün dünyada kim ilerletti? Dört yılda bir sandık Başına doğru sessiz yürüyüşler mi, yoksa ba 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gımsızlık, toprak ve hürriyet. ıçın mü 

cadeleye atılan halk yığınları mı? Ka. 

zandığımız her özgürlük, ileri doğru attığımız her adım halkın çetin ve feda kar mücadelelerinin eseri değil midir. 
Bağımsızlık ve özgürlüğün harcı emek çi yığınların kanı ve teriyle yoğrulmuyor mu? 

Halka inanmak nedir? Onu, zulme boyun eğen bir koyuri sürüsü haline ge tirmek midir? Hiç kimse bunu başaramaz. Tarih boyunca zulme boyun eğ meyen Türkiye halkı, böyle bir miskinlik ve zilleti kabul etmez. Eli taban calı mebusların ve koruma polislerinin himayesinde saldırganların üzerine yü rümek, Ecevit'e ait bir imtiyaz değildir. Emekçi yığınlar da zulmün ve sömürünün üzerine yürüyecek, emekçi yıgınlar da sınıf dayanışması için ayağa kalkacak, emekçi yığınlar da kendi güç lerine güvenerek mücadeleye atılacak. 


KIŞKIRTICI AJANLARI 
TEMİZLEMENİN BİRİCİK YOLU 


Ecevit'inki nasıl bir "ilerici liktir" ? Halkın her mücadelesinin kar. 
şısına çıkmanın ilericilikle ne ilgisi olabilir? Tarih tekerleğini döndüren yırgın hareketinin devrimci fırtınasını ajanlar mı kışkırtıyor? Yoksa o kışkırtıcı ajanlar, mücadele eden yığınların ayakları altında mı ezilecek? Tarihin kanunu bir kez daha işleyecek ve ikinci- si olacaktır. Proletarya önderliğindeki. 
Türkiye halkı, devrimci iktidarını kur. 
duğu zaman kışkırtıcı ajanları bir bir yargılayacak ve onların halka karşıişledikleri cinayetlerin hesabını soracak. 
tır. Kışkırtıcı ajanları kökünden temiz» lemenin biricik yolu, halkın .devrimci iktidarı için mücadele etmektir. Emperyalistlerin, sosyal-emperyalistle - rin, büyük burjuvaların ve toprak ağalarının devletinin yerine, işçilerin, köylülerin, bütün emekçi ve yurtsever halkın devleti kurulduğu zaman,kışkır tıcı ajanları örgütleyen gerici mekaniz» ma da parçalanmış olacaktır. Bu gerici mekanizmayı, bazı reformlarla ayakta tutmayı program olarak kabul edenler, kışkırtıcı ajan örgütlerinin ba» şma geçmekten ve bu mekarizmaya dayanarak emekçi halk üzerindeki baskı ve sömürüyü devam ettirmekten öte bir şey yapamazlar. Tarih bunu bir kere daha gösterecektir. 

Biz, Ecevit'i ABD işbirlikçisi fa - şistler ve Yeni Çarların beşinci kolu revizyonistlerle aynı kefeye «xoymacık. 
Ecevit'in faşizmle çelişen reformcu dijyük burjuva niteliğini her zaman hesa- ba kattık ve katacağız Ama şu kadarını söyleyelim ki,halkın mücadelesini engellemeye çalışan herkesle mücadele edeceğiz. Çünkü tayin edici olan halkın mücadelesidir. CHP'nin gövdesini oluşturan yurtsever ve demokrat kitle uyanmıştır ve küllendirilmeye çalışılan Müdafaai Hukuk ruhunu canlandırmaktadır. Proleter devrimciler, halkın ba gımsızlık ve demokrasi mücadelesi ' saf» larında CHP'li yurtsever-kitle ile bera ber olacaklardır. > 


HALKIN SESİ 


Mv 


ailkd 


kilis mn ifl 


Gal enine 


© — GEÇEN HAFTADAN 
SEÇTİKLERİMİZ 


*X Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hami Kartay MSPtyi yatırımları engellemekle suçladı. MC'nin ekonomik politi - kası yüzünden Tofaş Fabrikası'nın 15 Ekim'de kapanacağı açıklandı. MC içindeki ve hakim sınıflar arasındaki çelişmeler şidjp detleniyor. 
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* İlhan Selçuk, 3 Ekim günkü makalesinde mücadelenin CHP'ye teslim edilmesini ve parlamento sınırları içinde yapılmasını savun du. "Mücadelenin sokağa kaymasının Demirel'e yarayacağını" iddi a etti. MC'nin son saldırılarına karşı savunmaya- geçmek gerekti - čini söyledi. 
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X Aybar, "DGM'lere karşı halkın mücadelesinin süreceğini''belirtti. Aybar, "demokrasi sınıf mücadelesiyle oluşur. Bundan dolayı da demokrasinin kökü sokaktadır. DGM'lere karşı işçilerin, e mekçi'halkın mücadelesi sürecektir" diye haklı olarak belirtti. 


*X ‘Son Havadis'te Denge başlıklı makalenin yazarı, işçi eylem - lerine şiddetle saldırdı ve orduyu göreve çağırdı. "İşçileri Mark - sizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesini savunanların kışkırttığını" yazdı. 


X Uğur Mumcu DİSK ve TÖB-DER'in içindeki revizyonist klik- leri eleştirdikleri için devrimcilere çatıyor. MC ile ve revizyonistlerle uzlaşan ve CHP'nin peşine takılmanın zorunlu olduğunu savunan fikirler ileri sürüyor. 


X Fikret Otyam, "Türk Silahlı Kuvvetleri Şili Silahlı Kuvvetleri değildir.'* diye yazdı. 


- X Sancar son işçi direnişlerine çattı, bastırılmasının olumluol duğunu söyledi ve "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğunun idra ki içinde bulunduğunun hatırlanması gerektiğini " belirtti. 


* TİP son işçi direnişleri ile ilgili olarak yayınladığı bildiride Demirel'in gücünü göstererek halkın mücadelesini bastıracağınıiddia etti. TİP bildirisine göre, "Demirel ya tahriklerle ve bas - (a kılarla halkı tahammül edemez hate getirip ıyaklandıracak ya da f anarşik olayları kışkırtacak, bövlese askeri bir sıkıyönetim getirecektir. Orduyu sıkıyönetimin gereğine inandıracaktır. " TİP, halkın orduyu kızdırmamak için daha .ahammıtiilü olması gerektiği 

şeklindeki fikirleri savunuyor. 12 Mart generallerinin başında bu- 
| lunduğu Orduyu, Demirel'e inenmamtısı ve halka saldırmaması i- 
| çin ikna etmeye çalışıyor. 


N X Son Havadis yazarı Bedii Faik, Türkiye'de işkence yapılma dığını iddia ettiği yazısında Ke nal Türkler'in 12 Mart'tan sonra tutuklanmasını anlatırke ı kull:.ndığı sözleri örnek gösteriyor. 

" (Kemal Türkler ) biie Tü.k kumandanlarının misafirperverli - ğinden bahsettiğine göre..." diyor. 


X MSP sıkıyönetime karşı olduğunu açıkladı. Sıkıyönetim orta- mı için şartların müsait olmadığı söyleniyor. Ayrıca mecliste sıkıyönetim konusunda hiç bir oylamanın başarılı olamayacağı söyleniyor. 


* Hürriyet gazetesi, AP'nin teşkilatına Haziran'da erken se - çim için genelge gönderdiğini yazdı. 


| X Günün Yazısı (Hürriyet ) TÖB-DER'in kapatılmasını destek- 
Í liyor. Diğer kitle örgütlerinin ve bu arada "aşırı sağcı" örgütlerin de kapatılması gerektiğini yazıyor. Hükümetin sola da sağa da el atması gerektiğini söylüyor. 


* Metin Toker Hürriyet'te MC'yi ve CHP'yi suçluyor. Hükü.- 

ve meti " ülkeyi başıbozukluk içine sokmakla ve başka hükümet yollarını tıkamakla" eleştiriyor. Başıbozuklukların en önemli kaynağı- 

nın MSP'nin hükümete girmesinde olduğunu söylüyor. CHP'yi işçi mücadelelerine prim vermekle suçluyor. "Meclislerindoğru yo 

lu muhtıralardan sonra değil, önce bulmalarının en ideal.yol oldüğunu" söyleyerek, muhtıra ve askeri yönetim tehdidini savuruyor. 


EGE BÖLGESİNDEKİ OKUYUCULARIMIZA 


Dergimiz HALKIN SESİ! nin Orhan Özşişman tarafından yapılmakta olan Ege Bölgesi dağıtımı bundan sonra İzmir YÜR-DA. tarafından yürütülecektir. İzmir-AydınMmisa Derizli ve Muğla illeriyle bu illere bağlı ilçelerdeki okuyucu larımızır dergi isteklerini Tür-Da İzmir Şubesine bildirmelerini rica ederiz. 

i İzmir TÜR-DA Şubesinin adresi şöyledir: 
847 Sokak, Birlik Han, Konak -İZMİR 


İşçi Sınıfı 
Yakup Keser'i i 
Unutmayacak | 


Yakup Keser 1951 yılında Ayancık'ta doğdu. Babası Ayancık'ta , bir kereste fabrikasında işçiydi. İki yıl önce 38 yıllık işçi olarak emekli olmuştu. Gültepe Ortabayır'da oturan Yakup Keser 


in komşuları şöyle diyorlar: 


"Çok iyi bir insandı. Çok efendiydi. Direniş sabahı ailesi 'fabrikaya gitme! dediği halde O, 'arkadaşlarımın yanında olmalıyım! diyerek'direnişe katılmıştı." 

Yakup Keser'in annesi şöyle diyor; 

" Analar oğullarını polisin kuş gibi vurması için mi 


büyütüyor?" 


Yakup Keser, çok yakından ve arkadan vurulmuştur. Olayı gören 12 yaşındaki bir çoaik ve ihtiyar bir kadın polisin Yakup'u vurduktan sonra kaçtığını, kaatili bin kişi içinden tanıyacaklarını 


söylüyorlar. 
Annesi şunu ilave ediyor: 


"Üç gün sakladı polis cenazeyi. Halkın tepki duyacağından korktukları için bize teslim etmediler. Nihayet Cumartesi 


verdiler. Eve bile getirmedik. 
Babası ise şunları söylüyor; 


"İşçiler haklı, haklarına sahip çıkıyorlar, " » Orada bulunan bir işçi anası işçilerin toplu olarak işten atıldıklarını ve buna karşı durmak gerektiğini 


belirterek şöyle diyor: 


"Benim oğlum da Beko-Teknik'ten atıldı, Altı aydır boş geziyor. Maden-İş bunların yarım maaşlarını ödemeye söz vermişti, Şimdi kimseye bu para ödenmiyor. Maden-İş işçiyi 


hep böyle ortada bırakıyor.” 


Ankara'da 
Mao Zedung'u 
Anma Toplantısı 

Engellendi 


Toplantı Tertip Komitesi 

Başkanı Haydar Çağlar ve dergimiz sahibi Hüseyin Karanlık konuyla ik gili olarak basına yaptıkları ortak açıklamada şunları belirtmişlerdir: 

"Ankara Valiliği hiç bir yasal dayanağı ve yetkisi olmaksızın toplantıyı yasakladığını bildirmiş, salon yetkilileri ise üzerlerine gelen çok yönlü baskılar. sonucu tek taraflı olarak mukaveleyi feshetmiş - lerdir. Toplantının engellenmesi, Mao Zedung'un devrimci o fikirlerinin halkımızın elinde daha güçlü bir silah olmasını engelleyemeyecektir. 
Toplantı yapılmadı ama, Mao Zedung un devrimci anısı Ankaralıların da kalbinde yaşayacaktır." 


Pazarcık 
Köylüleri 
Mao Zedung'u 
Andı 


9 Ekim akşamı Pazar- 


cık'ın Karahöyük, Emiroğlu, 


Köprüağzı, Demirciler köylüleri Emiroğlu köyünde toplanarak Mao Zedung'un anr sına bir toplantı yaptılar.Üç dakikalık bir saygı duruşun- dan sonrabir devrimci Mao 
Zedung'ın hayatını anlattı, O' 
nun, devrime adanmış hayatından, revizyonizme karşı mücadelesinden örnekler ve rerek konuşmasını bitirdi. 
Ayrıca Ördekdede köyünde de 9 Ekim akşamı köylüler, Mao Zedung'u anma 


toplantısı yaptılar . 


AYDINLIK 


YAYINLARI , 


Daha önce II. ve IM. ciltleri Aydınlık 


MAO ZEDUNG Yayınları tarafından yayınlanmış bulunan 


SEÇME ESERLER'in I. CİLT'i de çıkmış - 


tır. Fiyatı; 30 TL. 
SEÇME ESERLER “e ESERLER 


I-II-III. CİLTLERİ TAKIM HALİNDE 


BÜTÜN KİTAPÇILARDA 


İsteme Adresi; 


P.K. 242 Aksaray-İstanbul 


fi 


Yurtsever Memurların 
Birligi Forumu,, 


Ankara'da Yapıldı 


MEM-DER'in FORUMUNDA MUSTAFA TİMİSİ, NİYAZİ ÜNSAL, ALİ NEJAT ÖLÇEN, 

AHMET YILDIZ, MUZAFFER SARAÇ, 
AYDOĞAN BÜ YÜKÖZDEN ve ŞAMİL PERK FAŞİZME KARŞI UZLAŞMAYI ELEŞTİRDİLER 


MEM-DER Ankara Şubesince düzenlenen "Yurtsever Memurların Birliği Forumu " devrim mücadelesinde şehit düşenler için saygı duru şuyla başladı. DGM'lerin ve MC'nin bütün halkımız ve memurlar üzerin deki saldırılarını kısaca belirterek forumu açan Mem-Der Ankara şule si başkanı Soner Yeşilova'dan sonra 
TBP Başkanı Mustafa Timisi söz al dı: s 

"MC'nin bugünkü saldırıları sonunun yaklaştığındandır. Buna karşı tüm ilerici güçler, demokrasi ve bağımsızlıktan yana, işçi sınıfından yana, emperyalizmin kökünün kazın masını isteyen, süper devletlerin yurdumuz üzerindeki hakimiyetine karşı çıkan her siyasi görüş, her ilerici çevre bir araya gelmek zorun dayız. 

"Türkiye öyle bir uyanış içinde ki hangi engelleri, hangi barikatları koyarlarsa koysunlar, hangi mayınları döşerlerse döşesinler mutlaka kırıp geçeceğiz. Son gezilerimde bin lerce işçinin, köylünün DGM'ye kas şı,faşizme karşı polis kordonu altında haykırdıklar mı. mücadele ettik lerini gördüm. 


Timisi sözlerini MEM-DER'e başından beri sürdürdüğü mücadele sinde başarılar dileyerek bitirdi. 

Daha sonra söz alan Halkevleri 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız şunları söyledi; 

“Türkiye bugün olağanüstü bir dönem yaşıyor. Öyle ki TBMM'yi ça lıştırmamak yurtseverlik görevi haline gelmiştir. Saldırıların arttığı Ww dönemde arkadaşlarımı böyle (o bir toplantı düzenledikleri için kutlarım 

Bugün karamsar olmak için hiç bir sebep yoktur. Ben iyim - serim,umutluyum. Toplumda bugün dehşetli bir nvanış var. Bütün kişi 


ve örgütlerde bunu görüyorum.Halk uyanıyor. Buna dayanarak cephecile rin cenaze törenine hazırlandıkları nı görüyorum. Bütün devrimcilerin 


aydınlık Türkiye'de buluşacakları- . 


na inancım tamdır." 

Yol-İş Federasyonu Genel Sekreteri Muzaffer Saraç: 

"Halkımız toprak ağalarının, te- 


fecilerin, tekelci burjuvazinin baskı 


sı altındayken işçi sınıfı bölünmüş durumdadır. Fakat bü bölünme tamamen tepededir. Tabanda bütün işçi sınıfı ilerici ve devrimcidir, Bugün işçi sınıfı direnme özlemi içindedir. Genel grev hakkı mutlaka yasalaşmalıdır. Bugün Türk-İş, DGM' 
ler konusunda Feyzioğlu'nun görüşlerini savunmaktadır. Türk-İş içindeki bu pisliklere karşı çıkılmadan işçileri DGM'ye karşı seferber etmeye imkan yoktur. Bu unsurlar mut laka işçiler tarafından tasfiye oluna caklardır." S 

MEM-DĐER!in yayın organı Memurların Sesi Gazetesi adına konuşan Aydoğan Büyüközden; 


“Bugün MC'nin saldırılarnın kırılması ve halkın mücadelesinin daha da yükselmesi için olumlu Şart _ lar devam etmektedir. Son saldırı - lar MC'ye karşı mücadeleyi daha geniş kitlelere maletmiştir. 

Revizyonistletin ‘fa - şist terör artıyor, karşı koymaya — lıra diyerek yaptığı propaganda devrimci safları da etkilemekte ve bazı devrimciler de revizyonistlerin yaydığı propagandadan korkuya kapılmaktadır. Halk ise, faşistlerin, revizyonistlerin mücadeleye engel olan tutumlarını reddediyor ve faşizmin tırmandığı yolundaki teorile ri yıkarak ilerliyor. " 

CHP Erzincan Senatörü Niyazi 
Ünsal, iktidardakilerin vatana düş — 


man olduklarını söyleyerek konuş - masına başladı; 

"Bazı parti liderleri son sald rılar karşısında ' Bunlar seçime gi- den yolu tıkıyorlar, oyuna gelmeyelim' diye öğüt vermeye kalkıyorlar. 
Bugüne kadar bu öğütlerin hepsiboş çıktı.;Faşizme karşı çıkmamanın hiç bir sonuç vermediğini gördük. Neye mal olursa olsun dişe diş başa baş faşizme karşı mücadele edeceğiz . 
Ben bütün devrimcilerden inançlar r na sahip çıkmalarını istiyorum.Sus. 
mayı değil,mücadele etmeyi öneri — yorum. Faşistler ne kadar birleşirse birleşsin, biz onları mutlaka ye - neceğiz ve güzel günler mutlaka ge lecektir.” 

CHP Grup Başkanvekillerinden 
Ali Nejat Ölçen ise şöyle konuştu : 

"Bugün varolan faşizm bir ras lantı değildir. Bu iktidar ortadan kalktığında faşizmin de kalkacağını sanmayalım. Onun temelleri yıkılmadıkça faşizm tehlikesi: her zaman varolacaktır” 

MEM-DER Genel Başkanı Şamil Perk ise 

"Profilo saldırısının, TÖBDER 

in kapatılmasının , Dalokay'ın görev den alınmasının gerçekleştiği bir za manda yapılan bu forum dahada ö - nem kazanmaktadır. 

İşçi sınıfımızın MC'ye ve 
DGM'ye karşı başlattığı mücadeleyi kırmaya çalışan revizyonistler, memurların mücadelesini de baltala - maya çalışıyorlar. TRT'deki işgale karşı mücadeleyi savunan mamur - ları Tüm- Der'den atmakla tehdit ettiler, Biz Mem-Der olarak bütün ilerici, yurtsever memurların birliğinden yanayız. Revizyonistler, bu tutumlarıyla bu birliği parçala - maya çalışmaktadırlar. Onların bu ha" düşmanı faaliyetlerine karşı 


mücadelede kararlıyız. Ancak böyle bir mücadele memurların MC'ye ve 
DGM'ye karşı birliğini sağlayabilir. 
Ne yazık ki revizyonistlerin bu niteliği bazı devrimciler arasında da- 


hi kavranamamaktadır. Bazı : arkadaşlar Mem-Der'in devrimci önder liğini güçlendirmek yerine tevizyonistlerin peşinden giderek Tüm-Der'i güçlendirmektedirler. Bu arkadaş - lar bu tutuma son vermeli; ellerini 

revizyonistlerden çekerek Mem- 
Der'de birleşmelidirler. Bugün memur örgütlenmesinin önündeki enbü yük engel de revizyonistlerdir. Onlar memurların örgütlenmesini en - gelleyebilmek için işyeri örgütlen - melerine karşı çıkmaktadırlar. Dev 

rimciler bu örgütlenmelere hız vermeli, bunları tek bir merkezi devrimci önderlik altında birleştirme- 


lidirler. Bugün memurlar, yurtseverlerin birliğini sağlamanın yolu 


bütün memurların iki süper devlete 


ve faşizme karşı mücadelesini MEM- 
DER önderliğinde birleştirmekten 


geçiyor. Bunu sağlamak için biitün devrimciler’ ellerini. reviz - yonistlerden çekmeli ve cnlavın 


peşinden gitmeye son vermelidirler Ancak böyle bir kararlılık bizira, memurların MC'y- ve DGM'lere kar 

şı direnişini hazır amamıza yel aça. 
caktır." 

¿Daha sonra söz alan Mem-Der avukatı Hüseyin Gök;earslan DGM' 
lerin Anayasa'ya aykısılığını, uygu - lamalarından örnekler vererek açık ladı. a= 

MEM-DER'in düzeniediği foruma Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay başarılar diledi. SP Basın ve Propaganda Sekreteri Aydın Köymen, TUMAD-DER, Tuzluçayır Abidinpaşa halkı ve Devrimci Gençler mesajlar gönderdiler. 


Daha sonra DAST, Ümraniye Halk Dayanışma Derneği, TBP Kartal İlçesi, TBP Fikirtepe 


Kartal'da “Revizyonist İhanete ve 
İşten Atılmalara Son!,, Mitingi Yapıldı 


3 Ekim Pazar günü Kartal'da " Revizyonist 
İhanete ve İşten Atılmalara Son" mitingi yapıldı . 

Tertip Komitesi bu miting için " Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" "Kahrolsun Fa şistler, sosyal-faşistler", "DGM Kapansın, Zin - danlar Boşalsın", "Katil İktidar", "Doğu'da Mik li Zulme Son", "İşçiler Sendika Yönetimine", " Atılanlar alınsın, Ücretler ödensin", "TÖ'B- DER 


Açılsın Faşistler Kahrolsun" sloganlarının tes 


pit edildiğini bildirdi. 

Miting alanında toplanan 1500'e yakın -kişi sık sık "Revizyonist Hainler İşçi Sizden Ne Bek- ler" sloganını haykırıyordu. Daha sonra Profilo direnişi sırasında polis kurşunlarıyla şehit düşen 


işçi Yakup Keser'in anısına | dakikalık saygı du- . 


ruşunda bulunuldu. 


İlk konuşmayı yapan Hasan Aydın şunları 


söyledi: 


"Bugün işçi sınıfının mücadelesi işten atık malarla, tutuklamalarla kaba tehditlerle susturulmaya çalışılıyor. MC iktidarı zorbalıkla mücadelemizi durdurmaya çalışıyor. Patronlar işten atacaklarını, ücretlerimizi ödemeyeceklerini söylüyorlar. Sadece Kartal bölgesinde işten atı - lanların sayısı 200'ü geçti. İşten atma ve tutukla malar halen devam ediyor... : 

" Bugünkü durumun baş sorumlusu DISK" in yönetimini avucunda oynatan sosya-faşist . Meh - met Ertürk-Aydın Meriç kliğidir. DİSK'in başındaki sosyal-faşistler sor olarak yiğit Profilo işçilerinin direnişinin kırılmasını sağladılar” 


. Teşkilatı, Ordu Yardımlaşma Kurumu İnşaat İşçile :ri, Çeliktepe Halk Dayanışma Derneği'nin mitinge 


gönderdikleri mücadeleyi desteklediklerini bildiren mesajları okundu. 

İşten atılan bir Profilo işçisi "Bugün saldırılar sadece Profilo işçilerine oyönelmemektedir. " diye başladığı konuşmasına şöyle vevam dti: 

"Bu saldırılar bütün işçi arkadaşlarımızadır. Bize askeriyle, polisiyle kurşun yağdırdılar, Biz teslim olmak istemiyorduk. Ama yanıldık, jandarma gelince teslim olduk. Fakat şimdi daha kararlıyız. Tabur komutanı bizi kandırarak cemselere bindirdi ve evimize götüreceğin. söy lediği halde 1. Şubeye götürdü. Orada arkadaşlarımıza en ağır işkenceleri yaptılar. Bu jandatma albayı Elka direnişini de kırmıştır. Ama artık gerçekleri gördük. " 

bundan sonra söz alan konuşmacılar da DGM'leri lanetleyip, revizyonist ihanete karşı halkı uyanık olmaya çağırdılar. Daha sonra SOS. 
yal-emperyalizme ve emperyalizme karşı mücadele andı içildi ve miting sona erdi 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Bay Başkan, 


Çin Halk Cumhuriyeti heyeti olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son dönem çalışmaları - na katılmak için buraya geldiğimiz günlerde bütün milliyetlerden halkımız son derece üzüntülü günler yaşıyordu. 9 Eylül'de Çin halkının saygıdeğer ve 

- sevgili ulu önderi ve öğretmeni Mao Zedung öldü. 
Başkan Mao Zedung'un ölümü, 800 milyonluk Çin halkının yeri doldurulmaz bir kaybıdır. 

Başkan Mao olmasaydı Çin Devrimi'nin zaferi olmadı. Başkan Mao olmasaydı bugünkü yeni Çir olmazdı. Başkan Mao'nun önderliğindeki Çin Dev- mi zafer kazanmasaydı, dünyada bugünkü kadar büyük değişiklikler meydana gelmezdi. 


BAŞKAN MAO'NUN DAVASINI 
DEVAM ETTİRMEYE KARARLIYIZ 

Sonsuz bir iizintü içinde bulunan Çin halkı, duy duğu acıyı kuvvete çevirerek Başkan Mao'nun bıraktığı davayı devam ettirmeye, Başkan Mao'nun ül kemizde başlattığı proletarya devrimi davasını sont na kadar yürütmeye kararlıdır. Çin halkının devrimci davasını devam ettiren halefler vardır. Başkan Mâc Zedung hayata gözlerini kapamıştır ama, O'nu devrimci teori ve pratiğe yaptığı eşsiz hizmet ler anısmı sonsuza dek yaşatacaktır. Mao Zedung Diişiincesinin parlak ışığı bizim ilerleme yolumuzu sonsuna dek aydınlatacaktır. 

Ceşitii ilkelerin delegeleri, Birleşmiş Millet - levin çeşitli toplantılarında Mao Zedung'un ölümü dolayısıyla duydukları üzüntüyü ve başsağlığı dilekleriri ilettiler. Burada ben Çin Hükümeti ve Çin halk: adıma derin şükranlarımızı bir kere daha suna rım. 

GİİNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER 
MAO ZEDUNG'UN TAHLİLLERİNİ 
DOĞRULUYOR 


Mao Zedung çağımızdaki uluslararası durumu aydınlatan bir dizi tahlilde bulundu. Dünyadaki gelişmeler, bu tahlillerin son derece doğru . olduğunu 
giderek daha açık bir biçimde kanıtladı. Daha 1960 
yıllarının başlangıcında Mao Zedung yazdığı şiirde dünya durumunu şöyle dile getiriyordu: 


“Dört deniz coşuyor, engin sular öfkeleniyor, Beş kıta sallanıyor, rüzgar ve şimşek gürlüyor. " 


Dünya durumu büyük çalkantıları sinesinde barındırdı; Uluslararası alanda çeşitli siyasi güçler, uzun süreli boy ölçüşme ve mücadeleler içinde, büyük çapta bölünmelere ve yeniden gruplaşmalara gitmeyi zorunlu görüyorlar. Bir yanda üçüncü dün - ya durmaksızın boy verip gelişiyor. Diğer yandani- 
‘ki süper devlet Sovyetler Birliği ve Birleşik Ameri ka hegemonya için dalaşıyor. Ülkeler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor. Bu artık tarihin karşı konulmaz bir akımı haline gelmiştir. 

Dünyaya bir göz atıldığında hiç bir yerde hüzur olmadığı görülür. "Dağdan fırtına eserse, kale duvuvlarında rüzgar uğuldar. " Gerek devrime ve ge- 
“se savaşa yol açan etkenler artmaktadır. Tam 


da Bakan Mao Zedung'un işaret ettiği gibi, bugün - kü düyanın durumu "gökkubbenin altında büyük bir kargaşalığın var olmasıyla ve durumun çok elverişli bulunmasıyla nitelendirilebilir. Böylesine bir kar gaşelık halklar için hiç de kötü değil, aksine iyidir. 
Böyle büyük bir kargaşalık, düşmanları altüst edip 


z a e 


Sonsuz bir üzüntü içinde bulunan Çin hal kı, duyduğu acıyı kuvvete çevirerek Başkan Mao'nun bıraktığı davayı devam ettirmeye, Başkan Mao'nun ülkemizde başlattığı proletar ya devrimi davasını sonuna kadar yürütmeye kararlıdır. Çin halkının devrimci 


davasını 

devam ettiren halefler vardır. Başkan Mao 

Zedung hayata gözlerini kapamıştır ama, O' 

nun devrimci teori ve pratiğe yaptığı eşsiz 

hizmetler anısını sonsuza dek yaşatacaktır. 
Mao Zedung Düşüncesinin parlak ışığı bizim ilerleme yolumuzu sonsuza dek aydınlatacaktır. 


alk C mhuriyeti Dışişleri Bakanı Çiao Kua 


Başkan Mao Zedung çağımızdaki çeşitli temel çelişmeleri, uluslararası alandaki çeşitli siyasi güçlerin yerini ve yeniden gruplaş malarını derin bir şekilde tahlil ederek üç dünya hakkındaki büyük stratejiyi ortaya koy du. Başkan Mao şuna işaret etmiştir: "Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliği 

birinci dünyayı oluşturuyorlar. Asya, Afrika, Latin Amerika ve aynı zamanda diğer bölge - lerdeki gelişmekte olan ülkeler Üçüncü Dünya yı oluşturuyorlar. Bu iki dünya arasında kalan Avrupa, Japonya, Kanada ve diğer ülkeler ise ikinci dünyanın parçalarıdır;" 


“BAŞKAN MAO'NU! 


parçalamakta, halkları uyandırıp çelikleştirmekte, uluslararası durumun emperyalizm ve sosyal - emperyalizm için değil halklar için elverişli yönde gelişmesine itici güç sağlanmaktadır. 
ÜÇ DÜNYA TEORİSİNİ 
MAO ZEDUNG ORTAYA KOYDU 


Başkan Mao Zedung çağımızdaki çeşitli temel çelişmeleri, uluslararası alandaki çeşitli siyasi güç lerin yerini ve yeniden gruplaşmalarını derin bir şe kilde tahlil ederek üç dünya hakkındaki büyük strate jiyi ortaya koydu. Başkan Mao şuna işaret etmiştir 

"Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliği birinci dünyayı oluşturuyorlar. Asya, Afrika, Latin Amerika ve aynı zamanda diğer bölgelerdeki gelişmekte o ian ülkeler üçüncü dünyavı oluşturuyorlar. Bu iki dünya arasında kalan Avrupa, Japonya, Kanada ve diğer ülkeler ise ikinci dünyanın parçalarıdır. © 

Vaktiyle Lenin, emperyalizm çağının bir avuç büyük devletin dünyadaki çeşitli milletlere karşı baskılarını giderek yoğunlaştırdığı bir çağ olduğunu ve yine bu çağda bu devletlerin baskılarını geni şletmek ve güçlendirmek için kendi aralarında savaştık larını söylemişti. 

Bugün birinci dünyayı oluşturan iki süper devlet Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika çağımızın en büyük ezici ve sömürücüleridirler ve yeni bir dür ya savaşının kaynağıdırlar. 

İkinci dünyayı oluşturan gelişmiş ülkeler bir yandan üçüncü dünya ülkelerini ezip sömürmektedirler. Öte yandan bu ülkeler de süper devletlerir baskısı, sömürüsü, denetimi ve tehdidine uğramaktadırlar. 

Sömürgeciliğin ve emperyalizmin en ağır baskı ve sömürüsüne uğrayan geniş üçüncü dünya ülke leri emperyalizme ve özellikle süper devletlerin he gemonyacılığına karşı temel güçtür. 

Mao Zedung, "Kimler düşmanımız, kimlerdos tumuz ? Devrim için en önemli sorun budur. " diye işaret etmiştir. Başkan Mao'nun üç dünya hakkındaki görüşleri uluslararası sınıf mücadelesi alanında dünya proletaryasının, ezilen milletler ve halkların mücadele yolunu aydınlatmaktadır. 


GEÇİCİ ENGELLEMELERE RAĞMEN 
ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN MÜCADELESİ 
BÜYÜK GELİŞMELER SAĞLADI 

Son bir yıl içinde üçüncü dünya ülkelerinin ve halklarının sömürgeciliğe, emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı mücadelesi bazı yerlerde geçici engellemelerle karşılaşmış olmasına rağmen büyük gelişmeler sağlamıştır. Onlar mücadele içinde gün geçtikçe uyanıp kendi aralarındaki birliği güçlendir. 
mişlerdir. 

Kahraman Mısır halkı sosyal-emperyalizmin zorbalığına ve zulmüne katlanamayarak Mısır-Sovyetler Birliği anlaşmasınıkarerlılıkla iptal etmiştir. 

Beşinci Bloksuzlar Zirve Konferansı, yabancı baskılara göğüs gererek emperyalizme ve özellikle 


çe e a. 


SÜRDÜRA 


süper devletlerin hegemonyacılığına karşı çıkan bir tutum almıştır. 

Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları sosyak emperyalizmin içyüzünü giderek daha âçık bir biçimde görmüşlerdir. 

Şimdi büyük Afrika halkları vahşi ırkçılığa kak şı saldırıya geçmektedirler. 

Bir avuç sömürgeci artık Güney Afrika'nın bir köşesine kadar kovalanarak sıkıştırılmışlardır. İki süper devletin bölgeye burunlarını osokmalarından dolayı bugün durum yeterince açık değildir. Fakat uzun sınavlardan geçmiş olan Afrika halkı, sağduyu ludur. O, ne emperyalizm ve sosyal- emperyalizmin tatlı sözlerine inanır, ne de onların tehditlerin den korkar. Afrika halkları, kendi silahlı mücadele lerine dayandıkları ve aralarındaki birliği güçlendir mek için direndikleri takdirde mutlaka kurtuluşa ka vuşacaklardır. Başkan Mao Zedung; " alcak empere yalist ve sömürgeci rejim. zencilerin köleleştirilme si ve alınıp satılmasıyla gelişmiştir, o da mutlaka siyahların tam kurtuluşa kavuşmasıyla sona erecek tir" demiştir. Afrika'nın geleceği son derece parlaktır. 

"BATI'DA BAZI KİMSELER SOSYAL-EMPERYALİZMİ 
ÇİN'E SALDIRTMAYI TASARLIYOR,, 


Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasındaki dünya hegemonyası için rekabetin stratejik odak noktası Avrupa'dır. Sözümona Avrupa Güvenlik Konferansı, gerçekte Avrupa Güvensizlik Konferansıdır. Batıda bazı kimsei:r sosyal-emperyalizmi doğuya vöneltmeyi ve bu heiavı Çin'in üzerine itmeyi tasarlamaktadırlar. Onların zannımca Batı cephe sinde yeni bir şey olmadığı sürece bu işe yarayabix lir. Güvenlik Konferansı işte böyle bir Münih man~ tığının ürünüdür. Onlar geçen yıl, Avrupa Güvenlik Konferansından sonra bölgenin barış ve huzura kavuşacağını .zannetmişlerdi, Halbuki Avrupa Güvenlik Konferansından sonra Sovyetler Birliği'nin aske ri tehdidi ve siyasi yayılmacılığı azalacağına artmaktadır. Avrupa daha güvenlikli bir hale değil, daha tehlikeli bir hale sokulmuştur. 

Avrupa halklarının barış özlemi anlaşılabilir. 
Fakat Sovyetler Birliği Avrupa Güvenlik Konferans! 
nı göklere çıkarırken sinsi maksatlarla hareket etmektedir. Sovyetler Birliği bu yolla Batı Avrupa! yı: uyuşturmak, bölüp parçalamak, birbiri peşisıra ye nilgiye uğratmak ve en sonunda Batı Avrupa'yı ele geçirmek çabasındadır. A ~ 

İki hegemonyacı, Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika'nın temel çıkarları, rekabetlerinin strate jik noktasının Avrupa olmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bazı kimseler vayılmacılara karşı müsamaha göste riyorlar ve taviz veriyorlar. Onların nüfuz alanını tanımak ve onlara ufak tefek şeyler vermekle stratejik odak noktasını değiştirmeye çalışıyorlar. Fakat bu boşunadır. Böyle bir siyaseti sürdürenler so nuçta kendi kaldırdıkları taşı kafalarına düşürecek- 


Başkan Mao bize "uluslararası ilişkilerde Çinliler büyük devlet şovenizmini kesinlik le, kökünden, toptan, tamamiyle tasfiye etmelidirler" diye öğretmişti, Bütün dış ilişkilerimizde biz, Başkan Mao'nun bu talimatına göre hareket etmeliyiz. Çin şimdi halâ geliş- 


mekte olan bir sosyalist ülkedir. Ülkemizinin şasında ne kadar büyük başarılar elde edersek edelim, Başkan Mao'nun öğretilerini aklımızda tutarak sonsuza dek alçak gönüllü olmalı, 
100 sene sonra da kendimizi kibirden uzak tut 
malıyız ve 21. yüzyıldan sonra bile burnumuz kaf dağında olmamalıdır. 


İki süper devlet arasındaki rekabet böylesine yoğun bir şekilde sürdürülürse, günün birinde savaşa yol açacaktır. Bu insan irade — sine bağlı bir şey değildir. Sözde kuvvet dengesi, geçici, yüzeysel, hatta aldatıcıdır. Barışı korumak için kuvvet dengesine bel bağlamak olmaz. Başkan Mao'nun açıkladığı gibi: "sınıfların varolduğu bir çağda barış, iki sa - vaş arasındaki bir olgudur." 

Yeni bir dünya savaşı tehlikesi gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Çeşitli ülkelerin halkları hazırlıklı olmalıdır. 


Dünyada süper devletlerin saldırısı, yı - kıcılığı, müdahalesi, denetimi ve tehdidine uğrayan bütün ülkeler birleşerek Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı dişe diş mücadele etmelidirler. "Halk,yalnız halk tarihi yaratan itici güçtür. " İnsanlığın kaderini herhangi bir süper devlet tayin edemez. "Bütün dünya halk ları yürekli olsunlar, savaşmaya cesaret etsinler, zorluklardan korkmasınlar ve birbiri ardından ilerlesinler. O zaman bütün dünya mutlaka halkın olacaktır. İblislerin hepsi yok edileceklerdir." 


A 


DEVRİMCİ DIŞ SİYASETİNİ 
EYE KARARLIYIZ, 


lerdir. 

Bugün Batı'da yatıştırma siyasetine karşı Çr kan güçler gelişmektedir. Batı Avrupa ülkelerinin birleşme çabalarınde yeni gelişmeler kaydedilmiştir, Biz Batı Avrupa'nın birleşmesini destekliyor ve güçlenmesini olumlu buluyoruz. 


"REKABET BÖYLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRERSE GÜNÜN BİRİNDE SAVAŞ ÇIKACAKTIR" 

İki süper devlet Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika arasındaki vekabet dünyanın her köşesine yayılıyor. Birleşik Amerika dünya çapındaki çıkarlarını korumak, Sovvetler Birliği ise yayılmak istiyor. Bu durum değiştirilemez. 

Dünya çapında girişilen bu rekabette Sovyetler Birliği'nin yayılmacılık çabalarına her yerde rastlanmaktadır. Sovyetler Birliği yöneticileri. "hesa — ba katmadıkları bir bölgenin yerkürede olmadığını" açıkça ilan etmişlerdir. Artık sosyal-emperyaliz - min durmadan reklam ettiği sözümona geri dönülmez yumuşamanın yalan dolandan başka bir şey ok madığını kavrayanların sayısı giderek artmaktadır. 
Sovyet sosyal-emperyalizmi barışı hiç bir gün dilin den düşürmüyor. Fakat yayılmacılığını her gün sür dürüyor. Her gün silahsızlanma şamâtası yapıyor. 
Fakat her gün silahlanıyor. Sovyet sosyal-emperya 

. lizmi çağımızın en büyük barış dılandırırısı ve en tehlikeli savaş kaynağıdır. ` 

İki süper devlet arasındaki rekabet böylesine yo ğun bir şekilde sürdürülürse, günün birinde savaşa yol açacaktır. Bu, insan iradesine bağlı bir şey değildir. Sözde kuvvet dengesi, geçici. yüzeysel, hatta aldatıcıdır. Barışı korumak için kuvvet dengesine bel bağlamak olmaz. Başkan “ao'nun açıkladığı g- 

&bi; "sınıfların var olduğu bir çağda barış, iki savaş arasındaki bir olgudur." 

Yeni bir dünya savaşı tehlikesi gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Çeşitli ülkelerin halkları hazırlıklı olmalıdır. 


"SOVYET SOSYAL-EMPERYALİZMİ 
GERÇEKTE KÖFTÜR" 


Şimdi dünyada tuhaf'birakımgelişiyor. Bazıkimseler Sovyetler Birliği'nden bahsedilince korkuya düşüyor, onun dokunulmaz olduğunu sanıyorlar. 
Bu bir hurafedir. Sovyet sosyal-emperyalizmi hiç de korkunç değildir. O görünüşte güçlü, gerçekte ise koftur. Halktan kopuk olduğu için, nitelik olarak 

- cılızdır. 

O, ekonomik güçlüklerle günden güne keskinleşen sınıfsal ve milli çelişmelerle karşı karşıyadır. 
Her verde yayılan ve elinden gelen her kötülüğü yapan Sovvet sosval-emperyalizmi Doğu Avrupa halklarını ve dünye halklarını karşısına almıştır. Onun 

saldırı hazırlığı yenilgisine gebedir. : 

Zedung çok önce, "bütün gericiler kağıttan kaplan - dır. Revizyonist Sovyetler Birliği de kağıttan kap— landır. " diye açıklamıştı. 


Başkan Mao' 


Dünyada süper devletlerin saldırısı, yıkıcılığı, müdahalesi, denetimi ve tehdidine uğravan bütün ül keler birleşerek Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı dişe diş mücadele etmelidirler. " Halk, yalnız halk tarihi yaratan itici güçtür. " İnsanlığın kaderini herhangi bir süper devlet tayin edemez. "Bütün dünya halkları yürekli olsunlar, savaşmaya cesaret etsinler, zorluklardan korkmasınlar ve birbiri ardından ilerlesinler. O zaman bütiin dünya mutlaka halkın olacaktır. İblislerin hepsi yok edileceklerdir. " 


EZİLEN HALKLAR VE MİLLETLERİN MÜCADELESİNİ YORULMADAN VE 
ŞAŞMADAN DESTEKLEYECEĞİZ 


Bay Başkan, 

Çin Hükümeti ve Çin halkı, Başkan Mao Zedung'un öğretilerini uygulayarak yorulmadan ve şaş madan bütün ezilen milletlerin ve ezilen halkların mücadelelerini kesinlikle desteklerler. Şimdi, Bir - leşmiş Milletler Genel Kurulunun bu oturumunda ele alınacak olan bazı sorunlar üzerindeki tutumumr. 
za değinmek istiyorum. 


AFRİKA HALKLARI KENDİ GÜCÜNE VE 
KENDİ SİLAHLI MÜCADELESİNE 
DAYANMALIDIR 


Biz,Zimbabve, Namibya ve Azanya halklarının beyaz ırkçılığa karşı milli kurtuluş uğrundaki haklı mücadelesini kesin olarak destekliyoruz. Afrika Birliği Örgütü Zirve Konferansı'nın ve 5. Bloksuzlar Zirve Konferansı'nın bu sorunlar üzerinde aldık ları kararları hararetle destekliyoruz. Biz,Zimbab ve halkının beyaz Smit azınlık yönetimine karşı silahlı mücadelesini, Namibya halkının gerici Güney Afrika makamlarının işgaline karşı çıkmak ve milli bağımsızlığı kazanmak uğrundaki silahlı mücadelesini kesinlikle destekliyoruz. - Biz,Azanya halk» nın ırk ayrımına ve ırk farkı gözetilmesine karşı & tığı kitle hareketini hararetle alkışlıyoruz. 

Biz, Sovyetler Birliği'ni Angola milli kurtuluş hareketinin birliğini baltaladığı ve Angola'ya silahlı müdahalede bulunduğu için şiddetle kınıyoruz. Biz,iki süper devletin Afrika'nın Güney kesimindeki re - kabetine, özellikle sosyal-emperyalizmin milli kur tuluş hareketini sahtekarlık yaparak destekler gibi gözükürken her fırsatta nifak tohumları saçmasına ve silahlı müdahale yapmasına kesinlikle karşıyız. 


ORTADOĞU'DA DURUM 


Biz, Filistin halkı ve Arap halklarının milli hak larını elde etmek, işgal edilmiş toprakları geri almak ve süper devletlerin Ortadoğu'daki hegemonya rekabetlerine karşı koymak yolundaki silahlı mücadelesini kesinlikle destekliyoruz. 

Biz, Lübnan'daki çeşitli siyasi güçlerin, ilgili Arap ülkeleri ve Filistin halkıyla birlikte, Lübnan'- ın milli çıkarlarına ve Arap ülkelerinin militan birliğine öncelik tanıyıp, barışçı görüşmeler yoluyla süper devletlerin müdahahesini safdışı bırakarak, a 


ralarındaki geçici ayrılıkları makul bir çözüme bağ lamalarını içten ümidediyoruz. 


KIBRIS'IN BAĞIMSIZLIĞINDAN YANAYIZ 


Biz, kesinlikle Kıbrıs'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden ya nayız. Biz Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumlarının * ve doğrudan doğruya ilgili ülkelerin, süper devletle rin çomak sokmasına karşı uyanık davranarak, eşit şartlar altında sabırlı görüşme, karşılıklı anlayış ve karşılıklı taviz yollarıyla aralarındaki anlaşmaz lığı adım adım ortadan kaldırmalarını umuyoruz. 


KORE'DEN TÜM AMERİKAN BİRLİKLERİ ÇEKİLMELİDİR 

Biz, Kore halkının vatanını bağımsız ve barışçı yoldan birleştirmek yolundaki haklı mücadelesini ke sinlikle destekliyoruz. Birleşik Amerika'nın Kore'- ye saldırı ve müdahalesi, gergin durumun'korunma sının ve ülkenin barışçı ve bağımsız yoldan birleşti rilememesinin başlıca sebebidir. Birleşmiş Milletler Komutanlığı dağıtılmalı ve başlıca . Amerikan birlikleri Güney Kore'den çekilmelidirler. Kore'hih bölünmüş durumu mutlaka sona ermelidir. Kore 'nin bağımsız ve barışçı yoldan birleştirilmesi mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bu, hiç bir güç tarafından engellenemez. 


VİETNAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ALIN'TALIDIR 
Biz, Vietnam Sosyalist. Cumhuriyeti'nin Birleş miş Milletler'e katılmasını kesiniikle destekliyoruz Birleşik Amerika'nın veto hakkını kullanma tehdidi çürüktür. 
DOĞU TİMOR HALKININ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ 
Biz, Doğu Timor halkının Devrimci Cephesi nin önderliği altında, dışardan gelen saldırıya karşı direnmek ve yurdunun bağımsızlık ve toprak bütün - lüğünü korumak uğrundaki haklı mücadelesini kesin likle destekliyoruz. 


ASYA'DA DURUM 


Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği tarafından ile ri sürülen, dev giiçlerin dış müdahalesinden : uzak, barışçı, hür ve tarafsız bir bölge kurulması önerisine saygı gösterilmesi gerektiği görüşündeyiz. 
Biz, Srilanka hükümeti tarafından ileri sürükn Hint Okyanasunun bir barış bölgesi olarak ilan edik mesi önerisini, Pakistan hükümeti tarafından ileri sürülen Güney Asya'nın nükleer silahlardan arınmış bir bölge haline getirilmesi önerisini ve Nepal Kralının ülkesini bir barış bölgesi olarak ilan eden ö - nemli açıklamasını kesinlikle destekliyoruz. 

Biz, Bengaldeş'in Ganj nehri sularının ortak kullanımı sorunu üzerinde aldığı makul tutumu ke- 


sinlikle destekliyoruz. 
i (Devamı arka sayfada) 
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HALKIN 7 


“BASKAN MAO'NUN DEVRİMCİ DIŞ SİYASETİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ,, 


(Baştarafı altıncı sayfada) 


İki süper devlet Sovyetler Birliği ve Bir leşik Amerika arasındaki rekabet dünyanın her köşesine yayılıyor. Birleşik Amerika dün 


ya çapındaki çıkarlarını korumak, Sovyetler Birliği ise yayılmak istiyor. Bu durum değiş tirilemez. 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ 
EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İÇİN 
BİRLEŞMELİDİR 


Üçüncü dünya ülkelerinin yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurulması için giriştikleri haklı mü cadeleyi kesinlikle destekliyoruz. 

Birleşmiş Milletler'in Altıncı Olağanüstü Oturumu'ndan bu yana üçüncü dünya ülkeleri söz konusu hedefe ulaşmak için çeşitli uluslararası toplantılar- da mücadeleler verdiler. Fakat süper devletlerin mgellemeleriniden dolayı bugüne kadar yeterli bir gelişme kaydedilemedi. Gerçekler süper . devletlerin gelişmekte olan ülkeleri sömürme ve yağma etme imtiyazından hiç bir zaman kolayca vazgeçmeyeceklerini ispatlamıştır. Biz diyalogdan yanayız. Fakat her şeyden önce kendi gücümüze dayanmalıyız. 


Gelişmekte olan ülkeler, bağımsızlıklarını korur, insiyatifi kendi ellerinde bulundurur,kendi güç lerine dayanma ilkesi üzerinde direnerek devlet egemenliklerine yeteri kadar sahip çıkarlarsa; milli zenginlikleri kendi ellerinde sımsıkı tutar, milli ekonomileri gelişip güçlendirir, hammadde üreten ül kelerin örgütlerini sağlamlaştırıp geliştirir, karşr lıklı yardım ve işbirliğini güçlendirirlerse süper devletler tarafından işgal edilen ekonomik mevzileri -dım adım geri alabileceklerdir. 


SOVYETLERİN SİLAHSIZLANMA 
SAFSATALARI 


Silahsızlanma konusundaki her zamanki tutumumuz ve görüşlerimiz, herkesçe bilinmektedir. Sov - yet delegesi her yıl bu konuda şu veya bu sahte silahsızlanma tasarısını ileri sürerek düzenbazlık yapıyor. Onun yeni bir ambalaja sarılan eski malları burada yorumlanmaya değer değildir. 


BAŞKAN MAO'NUN DIŞ SİYASET ALANINDAKİ DEVRİMCİ ÇİZGİSİNİ İZLEMEYE KARARLIYIZ 


“Bay Başkan, 

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Çin Halk: Cumhuriyeti Milli Halk Meclisi Daimi Komitesi,Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Askeri Komisyonu'nun Par timize, ordumuza ve çeşitli milliyetlerden halkımı- za mesajında ve ulu önder Mao Zedung'u Anma Mitinginde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Bi - rinci Başkan Yardımcısı Başbakan Hua Kuo-feng' in verdiği anma söylevinde şunlar açıklıkla ifade edil- 


miştir ki:”Çin Hükümeti ve Çin halkı, Başkan Mao'- 


nun bıraktığı davayı mutlaka devam ettirecek ve Partimizin çizgisini devam ettirn.ede ve Dışişleri alanında Başkan Mao'nun devrimci çizgi ve siyasetlerini uygulamada sebat edeceklerdir./ 

Dışişleri alanında bizzat Başkan Mao'nun bizim için saptadığı dewrimci çizgi ve siyasetler, geçmiş te olduğu gibi gelecekte de dışişlerimizin zaferler - le dolu “olacak olan gelişme yolunu aydınlatacaktır. 
Çin Hükümeti şaşmadan, yorulmadan dışişleri ala - nında Başkan Mao'nun devrimci çizgi ve siyasetleri ni uygulamaya devam ederek daima halkı düşünecek, halka ümit bağlayacak, proleter enternasyonalizmi- ni savunacak, asla hegemonya peşinde koşmayacak ve asla süper devlet olarak davranmayacaktır. 


ULUSLARARASI PROLETARYA, 
EZİLEN MİLLETLER VE HALKLAR VE 
İKİ SÜPER DEVLET TARAFINDAN | 

EZILEN BÜTÜN GÜÇLERİN BİRLİĞİ 

Biz ,uluslararası proletarya ve tüm dünyadaki ezilen milletler ve halklarla olan birliğimizi; üçün cü dünya 'ilkeleri ve halkları ile olan birliğimizi, emperyalızmin ve sosyal-emperyalizmin saldırısı, yikıcılığı, müdahalesi, denetimi ve zorbalığına uğ- 


Biz, Başkan Mao'nun devrimci öğretisi- ne uygun olarak mutlaka savaşa karşı hazırlgımızı güçlendirmeli, uyanıklığımızı arttır - 


malı ve bize saldırmaya cüret eden tüm düş - manları her an yok etmeye hazırlıklı olmalı - yız. 


rayan bütün ülkelerle olan birliğimizi güçlendirece, en geniş bir birleşik cephe kuracak, emperyalizme 

ve özellikle iki süper'devlet Sovyetler Birliği ve Bir leşik Amerika'nın hegemonyacılığına karşı . çıkacagız. 

Biz, öteden beri büyük ya da küçük bütün ülkelerin eşit kabul edilmelerinden yanayız. Bir ülkenin sorunları bu ülkenin kendisi tarafından sonuca bağ - lanmalı, dünya meseleleri dünyanın bütün ülkeleri tarafından birlikte bir sonuca vardırılmalıdır. Biz, geçmişle olduğu gibi, gelecekte de barış içinde bira rada yaşama ile ilgili beş ilke çerçevesinde bütün ülkelerle ilişki kuracak ve geliştireceğiz. 


BÜ YÜK DEVLET SOVENİZMİNE 
ASLA KAPILMAYAC AĞIZ 


Başkan Mao bize "uluslararası ilişkilerde Çinliler büyük devlet şovenizmini kesinlikle, kökünden, toptan, tamamiyle tasfiye etmelidirler" diye öğretmişti. Bütün dış ilişkilerimizde biz, Başkan Mao'nin bu talimatına göre hareket etmeliyiz. Çin şimdi bìlâgelişmekte olan bir sosyalist ülkedir. Ülkemizin inşasında ne kadar büyük başarılar elde edersek edelim, Başkan Mao'nun öğretilerini aklımızda tutarak sonsuza dek alçak gönüllü olmalı, 100 sene sonra da kendimizi kibirden uzak tutmalıyız ve 21. yüz vildan sonra bile burnumuz kaf dağında olmamalıdır. * 


PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ 
ALTINDA DEVRİMİ SÜRDÜRMEYE 
KARARLIYIZ 


Çin, 800 milyon nüfusa. geniş toprağa, zengin servetlere sahip olan bir ülkedir. Başkan Mao Zedung, bize "Çin inssnlığa nispeten büyük bir katkıda bulunmalıdır" diye öğretmişti. Çin halkı Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi önderliğinde sınıf mücadelesini esas halka olarak kavrayarak, Partinin tüm sosyalizm tarihi dönemindeki temel çizgisi ve siyasetlerini uygulamaya, proletarya diktatörlüğü altında devrimi sürdürmeye ve işçi sınıfı önderliğinde işçi-köylü ittifakına dayanan bütün milliyetler - den halkımızın büyük birliğini güçlendirmeye kararlıdır. Çin halkı, Deng Siao-ping'i eleştirmek ve doğ ru kararları iptal etmeyi amaçlayan sağcı rüzgarı mekte, Büyük Proleter Kültür Devriminin zafer dolu semerelerini sağlamlaştırıp geliştirmekte, revizyonizme karşı çıkıp, onu önlemekte, proletarya dik tatörlüğünü sağlamlaştırmakta, bağımsızlığı korumak, insiyatifi kendi elinde tutmak ve kendi gücüne dayanma ikelerine göre ülkemizi güçlü bir sosyalist ülke olarak inşa etmeye gayret sarfetmekte ve böylece insanlığa nispeten büyük katkılarda bulunmaya çalışmaktadır. 


SAVAŞA VE BİZE SALDIRACAK OLAN HER DÜŞMANI YOK ETMEYE HAZIR OLMALIYIZ 


Biz, Başkan Mao'nun devrimci öğretisineuygun olarak mutlaka savaşa karşı hazırlığımızı güçlendir meli, uyanıklığımızı artırmalı ve bize saldırmaya cüret eden tüm düşmanları her an vok etmeye hazırlıklı olmalıyız. 

Biz, Tayvan'ı mutlaka kurtaracağız. 

Çin Komünist Partisi önderliğindeki Çin halkı, kendisine tam bir güvenle ülke içindeki ve dışındaki tüm düşmanlarını yenecek ve bütün zorlukların üste sinden gelerek kendi hedefine ulaşacaktır. 


GELECEK PARLAKTIR AMA 
YOL DOLAMBACLIDIR 

Bütün dünyaya bir göz atarsak gökkubbe altında büyük bir kargaşalığın var olduğunu ‘ve durumun çok elverişli olduğunu görüyoruz. İlerleme yolu do lambaçlıdır ama insanlığın geleceği parlaktır. Çin halkı bütün dünya halkları ile beraber ortak çabalar sarfetmeye hazırdır. 


Birleşmiş Milletler'de 


Üçüncü Dünyanın 
Temsilcileri 
İki Süper Devleti 
Mahkum Etti 


Çeşitli ülkelerin temsilciles ri, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 4 ilâ 6 Ekim arasında yapılan genel toplantısında konuşmalar yaparak emperya - lizmi, sömürgeciliği ve hegemonyacılığı sert bir şekilde kınamış ve iki süper devletin yumuşama ve silâhsızlanma para vanası arkasında silâhlanma ve savaş hazırlığını hızlandırma eylemlerini açığa vurmuşlardır. 

Çin heyeti başkanı Çiao Kuan-hua'nın .5 Ekim tarihli konuşması toplantıda hararetle karşılanmıştır. Başkan Çiao Ku an-hua Çin Hükümetinin Başkan 
Mao'nun dış politika alanındaki devrimci çizgisini ve siyasetle rini kesinlikle uygulamaya devam edeceğini belirtmiştir. Baş kan Çiao Kuan-hua'nın konuşma sından sonra ezici çoğunluğunu 
Üçüncü Dünya ülkeleri temsilci lerinin oluşturduğu 50'den fazla ülkenin delegesi Çin heyetinin oturduğu yere gelip heyet başkanı Çiao Kuan-hua'yı kutlamışlar dır. 


Arjantin Dışişleri Bakanı,iki süper devletin silâhlanma ve savaş hazırlıklarını yoğunlaştır dığını anlatmış ve şunları açıklamıştır: 

"Sayısız silâhsızlanma kararnamelerinin kabul edilmişol 


masına ve dev ülkelerin durmadan çağrılarda bulunmuş olmala rma rağmen silâhlanma yarışı sürekli şiddetlenmiştir. Astronomik rakamlarla ifade edilen 

askeri masrafların gigide büyümesi, silâhların kendileri gi 

bi giderek daha tehlikeli birhal 

almaktadır." 

Malezya Dışişleri Bakanı şunları söylemiştir: 

"Süper devletler arasındaki yumuşama hiç bir ilerleme kay detmemiştir. Bu tür yumuşama devlerin çıkarlarını birbirine uyuşturan dar bir karakter taşır. 
Üstelik bu, diğer ülkelerin çıkarlarına taban tabana zıt düşebilir." 

Endonezya Dışişleri Bakanı şöyle demiştir: 

"Güney Doğu Asya bölgesindeki ülkeler, bugün aynı safta yer alarak işbirliği yapmalı,ken di kaderlerini bizzat ellerinde bulundurarak yabancı müdahale lerden kurtulmalıdırlar. " 

Jamaika Dışişleri Bakanı şunları kaydetmiştir: 

"5. Bloksuzlar Zirve Konfe ransı bloksuz ülkeleri sımsıkı birleşerek tedbirler almaya ve merkezini sömürgecilik, emper yalizm, ırkçılık ve süper devlet lerin hakimiyet ve rekabetinino luşturduğu uluslararası sistemi, bütün ülkelerin egemenlik ve si yasi bağımsızlığına karşılıklı saygı temeline oturtulan yeni bir dünya düzenine dönüştürme- ye çağırdı." 

Üçüncü Dünya ülkelerinin temsilcileri, yaptıkları konuş - malarda çeşitli ülkeler halkları nın haklı mücadelelerine,karşılıklı destek ve işbirliği çağrısın da bulunmuşlardır 


miki di mi a, 
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Yedinci Kongresine Hazırlanan Arnavutluk Emek Partisi'nin Zaferlerlerini Selâmlıyoruz 


“REVİZYONİSTLERİN 


BASKILARI DA 
İLTİFATLARI DA 


ARNAVUTLUĞA 
SÖKMEZ,, 


Arnavutluk Emek Partisi'nin Yedinci Parti Kongresi l Kasıml da Tiran'da toplanıyor. Arnavutluk halkı, Partisinin yeni zaferleri ni taçlandıran bu kongreyi, ideolojik mücadeleden üretim mücadelesirle kadar çeşitli alanlarda yeni başarılar elde ederek karşılıyor. 
Bu sayımızda Enver Hoca yoldaş ve AEP önderliğindeki Arnavutluk halkının kendi gücüne güvenme ve bağımsızlığını koruma şeklindeki devrimci dış politika ilkesini uygulamadaki kararlılığını ifade eden 


bir makaleyi yayınlıyoruz. 


Makale, Arnavutluk Emek Partisi Merkez Komitesi'nin organı Zeri'i Populit'ten /(Halkın Sesi), Temmuz 1975/ çevrilmiştir. 


Çoktandır Sovyet basınında ve di ger revizyonist basında, Arnavutluk la ilgili sayısız yazı yayınlanıyor. 
Bir kısmı, geçmişte Komekon (Co - mecon) üye ülkeleriyle olan iktisadi ilişkiler sayesinde sözde sahip oldu ğumuz avantajları göklere çıkarıyor ve onlarla ticaretin genişletilmesini teklif ediyorlar. Başkaları ise, ülkemizin, şu ya da bu -devletle ortak bir dil konuşmayı başardığı, şu ya da bu tavrını değiştirdiği takdirde sa hip olacağı imkanları övüyorlar. Hat ta bazıları, savunma siyasetimizin nasıl olması ve kime dayanmamız ge rektiğini göstermeye kalkıyor. 


Bu "dilek"'lerin ardında nelerin gizlendiğini, halkımız çok iyi biliyor. Halkımız, revizyonistlerin, nef rete yol açan ve şeytanca siyaseti y— le olduğu kadar, baskının ve abluka- nın bir aracı olarak onların iltifatla rı ve gülücükleriyle de az karşılaş - mamıştır. Cevabımız kesin ve karar lı olmuştur. Arnavutluk, onların bü tün düşmanca taktiklerini ve hareket lerini yerle bir etmiş ve özgürlüğün ve bağımsızlığın savunulmasında, sosyalizmin inşasında muazzam başarılar elde etmiştir. Arnavutluk halkı, cesaret sahibi olduğu ve Mark sizmi kararlılıkla savunduğu için, ülkesinin ağzını ekonomik ve siyasf ablukavla kapamayı, onv boğmayı amaçlayan ve uluslararası siyaset tarihinde Marksizm-Leninizme ihanet etmiş önderler olarak (o bilinen Kruşçev ve Mikoyan'ı tânımış ve on lara hadlerini bildirmiştir. Arnavutluk'u bütün dünya tanır, takdir eder ve saygı gösterir. Onun, bütün kıtalarda sayıları milyonları bulan dostları ve onun iyiliğini isteyenler hep artmakta, çoğalmaktadır. 

Arnavutluk'un uluslararası tavrı, sarsılmaz ve yıkılmaz bir tavırdır. 


Arnavutluk'u Halk Çin'ine, Marksizm -Leninizm ve proleter enternasyo — nalizmi temeline dayanan büyük bir dostluk bağlar. Partimizin siyaseti, ne günlük ittifaklara ne de günlük ih tiyaçlara dayanan, devrimci bir Marksist—Leninist siyasettir. Özgür ve bağımsız bir sosyalist ülkenin si yasetidir. Yüce çıkarlarını cesaret ve kararlılıkla savunan, halkların gerçek ilerlemesi ve kurtuluşu, bütün ülkelerin özgürlük ve demokra - siye kavuşması için vargücüyle mücadele eden ve katkıda bulunan bir sosyalist ülkenin siyasetidir. Kendi haklarının ve genel barış ve güvenli ğin çıkarlarına uygun olarak bağımsız ve egemen bir siyaset izleyen ve iki süper devletin istekleri ve tahak kümü karşısında boyun eğmeyen hükümetlere ve ülkelere saygı duyar ve takdir ederiz. 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, uluslararası planda, özgürlük, bağım sızlık ve egemenliklerini korumak için, milli ya da sosyal kurtuluşları için mücadele eden devletlerin ve ülkelerin bütün doğru tavırlarını des tekler. Ama aslında bağımsız bir siyaset izlemeyen ve ABD'den yada Sovvetler Birliği'nden alacağı kredi lere olduğu kadar, iki süper devle - tin siyasetindeki yalpalamaya da bel bağlayan küçük yada orta ülkeler vardır. 

Ülkemiz buna taban tabana zıt bir siyaset izlemektedir. Onun siya seti ne kredilere ne de ticarete bağ lıdır. Arnavutluk Halk Cumhuriyeti' 
nin aldığı krediler ve sürdürdüğü ticaret, hiçbir zaman ve hiçbir vesi - leyle onun doğru, ilkeli ve devrimci 


. siyasetini etkilememiştir. Arnavut- 


luk'un herhangi bir devlete güya bin ton fazla krom ya da bir başkasına yüz ton daha az tütün satıyor diye, 


” Marksist-Leninist siyasetini değiştirdiğini düşünen kimse varsa, büyük bir hata yapıyor ve bununla ken 

di yalanlarını karıştırıyor demektir. 
Gene aynı şekilde, Arnavutluk'un,ge 

nel ve özel olarak gerçek bir Marksist-Leninist tahlile dayanan, doğru 

ve isabetli bir şekilde düşmanlarının kimler olduğunu açıklayan siyaseti- 

"nin, Arnavutluk'un savunma siyaseti nin, çeşitli revizyonist ülkelerin siyasetindeki yalpalamalara dayandığı 

nı düşünen kimse varsa, o kimse ken di gözlerine mil çekmiş ve kendi ken dini kör etmiş demektir. 

Sosyalist Arnavutluk'un savunma sı, bütün asker halkın silâhlandırılmasına, onların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını, halk devriminin ve sosyalist inşanın zaferlerini koru mak için mümkün olan her yola baş vurarak ve sonuna kadar her türlü fedakarlığa katlanma ve kendilerini feda etme yolundaki kararlılıklarına dayanır. 

Enver Hoca Yoldaşın geçen yıl: 
Ekimde seçmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada belirttiği gibi: Arna vutluk, çeşitli ülkelerle, içişlerine müdahale etmeme, eşitlik ve karşı lıklı yarara dayalı işbirliği ilkeleri temeli üzerinde, iyi komşuluk siyasetini izler. Arnavutluk Halk Cumhu riyeti, bu Marksist-Leninist ve doğru siyaseti mezada çıkarmaz ve bunu tartışma konusu yapmaz.Her ne sebeple olursa olsun, siyasetinin dengesini bozmaz ve sahte propagan daysıyla tanınmış hiçbir ülkenin, ül kemizin iyi komşuluk ilişkileri sürdürmedeki amacının, tavrımızda bir çözülmenin sonucu, Arnavutluk'ta devletin ve proletarya diktatörlüğü- nin siyasi ya da ideolojik çizgisinde ki herhangi bir değişikliğin sonucu olduğunu iddia etmesine göz vummaz. Daha da önemlisi, Arnavutluk! 
un iyiliğini istemeyen ve reklamcı revizyonist siyasetiyle kendilerini kolaylıkla kabul ettirebileceklerini hayal edenler, hiç böyle hayallere kapılmasınlar. © 

Enver Hoca yoldaş 3 Ekim 1974 
tarihli konuşmasında şöyle demişti; 

"Bizim siyasetimiz, halkları ezen klik ve ideolojilerin değil, 

halkların menfaatlerine uygundur. Bizim siyasetimiz, halkla rı ezenlerle değil, halklarla dostluk kurulmasını amaçlar.Bu, 

pragmatik bir siyaset değil, ilkelere dayanan proleter siyasetidir. Bu siyaset perde arkası gizli diplomasi cvunlarından, es 


rarengiz görüşmelerden, kendi 

ülkesinin ve diğer ülkelerin men 

faatlerini mezada çıkarma ter. 
tiplerinden doğan bir siyaset de değildir. 

"Ülkemizin siyaseti, ceplerin 

de yüzlerce bayrakla gezen dev 

letlerin siyasetine benzemez. 

Halk Cumhuriyetimiz, ne şantaj! 

ve terör, ne de ruble ve dolar 

önünde bayrağını yere düşür - mez." 

Yeni Arnavutluk, hâlâ genç - ve iyice sağlamlaşmamış olduğu zaman larda bile revizyonist maşalarla, çe şitli düşmanların dört başı mamur müdaheleleri ve baskılarıyla baş edebiliyordu. Şimdiyse iktisadi bakımdan olduğu kadar, ideolojik ve siyasi bakımdan dahada güçlüdür. 
Bu yüzden, doğruluğundan ve siyasi ve ideolojik yolunu değiştirmeye ya da altetmeye hiçbir gücün yetmeye-— ceğinden emin olarak, gururla yolu na devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi, şimdi de Arnavutluk'un enternasyonalist ruhu hiçbir zaman sömdürülemez. Ve devrim, sosyalizm, milli kurtuluş ve demokrasi için sa vaşan herkesle paylaştığı bu savaşçı dayanışma ruhunu hiçbir zaman yitirmeyecektir. 

Arnavutluk, zor anlarında Mark sist-Leninist dostlarını sadakatle sa vunduğunu her zaman göstermiştir. 
Bunu, yüce ve ortak Komünizm davasını güçlendiren bir görev saymış tır, Ülkemiz, kardeş halkların kurtuluşuna yardım etmek için gönderdiği en iyi evlatlarının kanıyla, faşizme karşı savaşan halklarla nasıl bir dayanışma içinde olduğunu veor tak anti-faşist davayı nasıl destekle diğini kanıtlamıştır. 

Gelecekte de, aynı kararlılık ve aynı tutarlılıkla bu yolda yürümeye devam edecektir. Emperyalistler, revizyonistler ve onların müttefik — leri, Arnavutluk halkının ve Parti - mizin, onların bizi boğazlamak üze re düşürmek istedikleri tuzaklara hiçbir zaman aldanmadığımızı ve 


hiçbir zaman aldanmayacağımızı iyi 


bilmelidirler. 

Onlar, ülkemizin ve Arnavutluk! 
ta sosyalizmin yeminli düşmanlarıdırlar. Leninizmin, devrimin ve halkların kurtuluşunun düşmanıdır - lar. Partimiz, onlarla hiçbir zaman uzlaşmayacağımızı açıkça belirtmiş tir. Hiçbir zaman onlarla dost olmayacağız, onların her zaman düşmanı olacağız. 
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HALKIN SESİ mink 


DİSK YÖNETİCİLERİNİN 
GREV KIRICILIGI ESKİDİR 


İşçi sınıfımızın DGM'lere ve MC'ye karşı çoşkun bir şekilde yükselen mücadelesi DİSK yöneticilerinin barikatlarıyla karşılaştı. Onlarınbu tutumu yeni değildir. Sendika ağaları 15-16 Hazi randaki yüzbinlerin seli önünde de aynı şekilde dikil mişlerdi. Kemal Türkler'in . radyodan işçilere çağrısı hâla kulaklardadır;: 

"İşçi kardeşlerim, işçi sınıfının bilinçli tem silcileri, sizlere sesleniyorum. Beni iyi dinle - yiniz. Anayasal haklarınız için direndiniz. Dire riyorsunuz. Anayasamız her türlü toplantı: ve yürüyüşlerin silahsız ve saldırısız olacağını emreder. Bizler Anayasa'ya sımsıkı bağlı işçi - ler olduğumuz için hiç bir hareketimiz Anayasa- ya aykırı olamaz. Ne varki, bizim aramıza çeşitli maksatlar güden kişiler, çeşitli kılıklara bü rünerek girebilirler. Hatta kötüsü, gözbebeğimiz şerefli Türk ordusunun bir mensubuna kötü maksatlarla taş atabilir, tahrik yapabilirler. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak sizleri uyarıyorum. " 

Son direnişlere yöneltilen "kanunsuz" suçla - malarına haklılık kazandıran açıklamalarda bulu nan DİSK yöneticileri 15-16 Haziran'da da aynı şeyleri yapmışlardır. "Silahsız ve saldırısız"'mü cadele sözleriyle AP iktidarının işçilere saldırısını gözlerden saklamışlar, işçi mücadelesinin meşruluğunu reddetmişler ve hakim sınıfların sal dırısına cesaret vermişlerdir. "Anayasa'ya sımsıkı bağlılık" ve "Anayasa'ya aykırılık" gerekçeleriyle işçi mücadelesinin hızını kesmek ve düze nin sınırları dışına taşmasını önlemek istemişler dir. Şimdi yaptıkları gibi o zaman da işçilerle devrimciler arasına duvar örmeye çalışmışlar - dır. Şimdiki "bozguncu unsurlar" ın yerine o zaman "çeşitli maksatlar güden" ve "çeşitli kılıkla ra bürünen kişiler" kelimeleri kullanılmıştır. Bu gün, "çok sevdiğimiz silâhlı kuvvetlerimiz ve onun kuman danlarından" dem vuran DİSK yönetici leri dün de aynı şekilde işçilerin üzerine çevri - len namluları ve tankları unutarak "şerefli Türk ordusundan" ve ona "atılabilecek taşlardan" bahsederek ordunun hakim sınıfların baskı aracı olduğunu gizlemeye uğraştılar. Bu sözleriyle işçi sınıfının uyanıklığını ve bilincini köreltmek için hakim sınıfların sahtekarlığına ortak oldular. İşçilerin kendilerini faşist saldırılara karşı savunmalarına karşı çıktılar ve saldırılara açık hale gelmelerine yol açtılar. Onlar bütün davranışla - rıyla hakim sınıflara, işçi mücadelesinin "zarar sız" eylemler olduğunu göstermeye çalıştılar ve böyle olması için ellerinden geleni yaptılar. 

Bugün MC'nin tehditlerine boyun eğen DİSK yö neticileri o zaman da AP iktidarının tehditleri kar şısında paniğe kapıldılar. İlan edilen sıkıyöneti me karşı mücadele etmeyip ona teslim oldular. İşçi - lere, baskıdan "kurtuluşun" yolu olarak hakim sı nıflara boyun eğmeyi gösterdiler. Bu tutumlarıiş çiler üzerindeki zulmün artmasından ve iktidarın cüret kazanmasından başka bir sonuç vermedi. 

12 Mart darbesinin tezgahlanması için yapılan faşist tertipler karşısında işçilerin ellerini kollarını bağlamaya çalışan DİSK yöneticileri daha sonra, gazetelere demeçler vererek, bildiri - ler yayınlayarak ve mektuplar yazarak 12 Mart darbesine alkış tuttular. 12 Mart faşizminin tez - gahlayıcıları olan Sunaylara, Erimlere ve Tağmaçlara övgüler dizdiler. Onların "Anayasal yet kilerini kullanarak", "duruma el koyması" memnuniyetle desteklediler. Erim ve Sunay'dan "'reformlar" yapmasını ve demokratik haklara yapı - lan saldırıları önlemesini beklediler.Böylece DİK yöneticileri "ilerici" ve "reformcu" masheyle ik tidara el koyan generalleri destekleyerek “faşist diktatörlüğün halkı aldatmasına yardımcı oldular. 

DİSK yöneticileri, Kıbrıs'a müdahaleyi des - teklemişler ve böylece bir başka ülkenin bağım - 


sızlığını çiğneyen emperyalist işbirlikçisi hakim sınıflara destek olmuşlardır. Müdahaleyi savu - nan şu sözleri bir ibret belgesi olarak tarihe g& miştir: 

“Hükümet, Kıbrıs Devleti'nin bağımsızlığına verdiği önemi duyarlıkla belirtmek ve bu bağım - sızlığın korunması için müdahale dahil her türlü. 
tedbiri almaya hazır olduğunu göstermekle yerin- de hir politika izlemektedir. " (DİSK'in açıklama - sı) 

Başka ülkelerin bağımsızlığının çiğnenmesini alkışlayanlar kendi ülkelerindeki sömürü ve zulme karşı kararlı bir şekilde mücadele edebilir ler mi? Kıbrıs müdahalesiyle ilan edilen sıkıyö - netimin halkı ezmesine ses çıkarmayan DİSK yöneticilerinin tavrı bunun mümkün olmayacağını göstermiştir. 

İşçi sınıfına ihanet, militarizmin ve şoveniz min destekçisi olma derecesine kadar varmıştır. 
DİSK yöneticileri, Kıbrıs savaş fonuna üç milyon iki yüz bin lira vermişlerdir. Ayrıca DİSK üyesi işçiler arasında "bir yevmiyelerini Kıbrıs hare - katına vermeleri için" kampanya açmışlardır On lar bütün siyasetleriyle işçi sınıfının hakim sınıflardan bağımsız olarak siyaset alanına çıkmasının ve devrimci bir siyaset izlemelerinin önüne engeller koymaya çabalamışlardır. 

Kıbrıs harekatını destekleyen DİSK kliği fa - şist zulmün artmasına ve müdahalenin masrafla rının halkın omuzlarına yüklenmesine ortak olmakla kalmadılar, aynı zamanda müdahale bahanesiyle grevlerin yasaklanmasına ve demokratik hakların ayaklar altına alınmasına da destek oldu lar. 
Aynı dönemde DİSK yöneticileri CHP hüküme tini yıpratmama bahanesiyle işçilerin ekonomik mücadelesine de karşı çıktılar. Patronların emrindeki sıkıyönetimin grevleri yasaklamasını olumlu buldular. 12 Mart'tan önce asgari ücretin yüz lira olmasını savunurken Ecevit hükümetinin 
40 lira olarak tespit ettiği asgari ücreti "minnet 
ve şükranla" karşıladılar. İskenderun Demir-Çe lik Tesislerinde binlerce işçinin mücadelesini ay nı gerekçeyle desteklemediler. Böylece mücadelenin bastırılmasına yardımcı oldular. DİSK yöneticileri, 1975 yılı sonunda Sosyal Sigortalar Ku rumu işçilerini kendi kaderlerine terkettiler.Sen dika ağaları işçi mücadelesini patronlara satma- nın yanısıra doğrudan doğruya grev kırıcılığı da yaparak gerçek yüzlerini açığa vurmuşlardır. El bistan Boru Hattı işçilerinin ve Baysen-İş'in Ankara şubesinin grevleri DİSK yöneticileri tarafın dan bastırılmıştır. 

DİSK yöneticileri, her zaman işçi sınıfının mücadelesini gerici düzene tabi kılmaya çalış - mışlardır. Onlar bu siyasetlerini şu sözlerle itiraf etmektedirler; 


"Yasaların açık kapılarından ve işyerinde referandum yaparak işçilerin gerçek temsilcisi - nin hangi sendika olduğunun tesbitine gidilmemesinden yararlanılarak yapılan haksızlık karşısında, işçiler gereken tepkiyi göstermek istemişler ancak, buna sendikaları asla müsade etmemiştir." 
(Referandum, DİSK yayınları No. 10 sayı 29) 

DİSK'li sendika ağaları daima, "haksızlık kar şısında" "gereken tepkiyi göstermeye" çalışan iş çileri bastırmışlar, işçilerin "tepkisinin" düzeni hedef almasınır önüne geçmeye çalışmışlardır. 

Sendika ağaları başından beri DGM'lere karşı mücadeleyi de aynı şekilde söndürmeye gayret et tiler. Fasistlerin halkın mücadelesini ezmekiçin başvurdukları "devletin güvenliği" sahtekarlığına sarıldılır. Faşistlerle beraber "devletin itibarın oan" sözederek halkın mücadelesinir ezilmesini savundular. Şu sözler onların gerçek yüzlerini açığa çıkarmaktadır; 

",.. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin öncelik 


le anarşik olaylar ile devletin itibarını zedeleyici her türlü olayı kapsamına alması gerekmektedir." 
(Kemal Türkler, Cumhuriyet, 13 Haziran 1976) 

DİSK yöneticileri en fazla devrimcilerin önderliğinde gelişen işçi mücadelesine düşmanlık gösteriyorlar. Maden-İş Genel Yönetim Kurulu nun 22-25 Mari 1976 tarihindeki toplantısında aldığı karar şöyledir; 

“Bir takım işyerlerinde ters akımlar bu duru mu fırsat bilerek ve üyelerimiz arasında etkinbir çalışma yaparak, bazı işyerlerimizde sendikamrzın karar organlarının kararını beklemeden grev- ler başlatmaktadır." (Maden-İş Dergisi sayı 73) Bu grevlere aynı kararda "disiplinsiz" ve "başı =- bozuk" dendikten sonra şunlar söyleniyor: 

"Bu bakımdan karar organlarının kararı beklenmeden uygulanmaya başlanan grevlere yardı - mın yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiş - tir." (Aynı dergi) 

Burada "ters akımlar" olarak gösterilenler, devrimcilerdir. Bu karşı-devrimci sözler, Ma - den-İş'deki sosyal-emperyalizmin beşinci kolu tarafından karara sokulmuştur. Onlar işçi sınıfr mızın devrimci siyasetinin en amansız düşmanla rıdır. İşçilerin devrimci bir önderliğe kavuşmasından en fazla onlar korkmaktadırlar. Çünkü dev rimcilerin örderliğinde gelişecek olan işçi sınıfı mızın mücadelesi beşinci kolun işçi sınıfımızı ve yurdumuzu sosyal-emperyalistlere bağlama çaba larının önündeki en büyük engeldir. 

DİSK'li diğer sendika ağaları da işçilerin dev rimci mücadelesinden korkmaktadırlar. DİSK'e yuvalanan Mehmet Ertürk-Aydın Meriç kliğinin "anti-komünist" kararlarına katılarak işçi sınıf na en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. 

Onlar işçi sınıfının mücadelesine saltanatlarının yıkılıp yıkılmaması açısından bakıyorlar. 
Bunun için DİSK yönetimine muhalefet eden sendi kacıların önderliğindeki DOMSAN, Ulusoy Mobil ya ve ELKA grevinin çökertilmesine çalıştılar. 
İşçilerin eylem birliğini bunun için önlemeye çalışıyorlar. Sendikal rekabeti körükleyerek, işçi - lerin bölünmüşlüğünü sürdürüyorlar ve hakimi - yetlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. İşte bunun için TÜRK-İş'e bağlı işçilerin mücadelesini desteklemiyorlar. Garanti Bankasındaki grevde ol - duğu gibi grev kırıcılığı yapıyorlar. İşçilerin mü cadelesini köylülerin, gençliğin mücadelesinden koparmaya çalışıyorlar. Son direnişte, bununiçin işçileri arabalara doldurarak "matem yürüyüşü" yaptılar. Böylece milli demokratik devrim müca delesinin öncüsü olan işçi sınıfının bilincinin gelişmesinin önüne set çekmeye çabalıyorlar. DİSK dışındaki ilerici çevrelerin düzenlediği mitinglere, yürüyüşlere işçilerin katılmasını yasaklıyor lar. 

DİSK'in yönetici kliği, milli bağımsızlığımızın en tehlikeli düşmanlarından olan sosyal-em - peryalistlerin beşinci kolu Mehmet Ertürk-Aydın Meriç kliğine DİSK'in kapılarını açmışlardır. On lar böylece, işçi sınıfını Yeni Çarların milli kölelik zinciriyle bağlamaya çalışan Erfürk-Meriç kliğinin arkasına takılarak büyük bir sorumluluk altına girmişlerdir. Beşinci kolun DİSK içinde at oynatmasına, işçileri ezmesine destek oluyorlar. 
Sendika ağalarının desteklediği, Mehmet Ertürk, Maden-İş yönetimine muhalefet eden Profilo tem silcilerini işten attırmıştır. Gene aynı o şekilde Pnlips'de de patronla anlaşarak işçi temsilcileri ni attıran revizyonist klik, bir çok yerde işçileri işten atmakla tehdit etmiştir. 

İşçi sınıfının insiyatifi kendi eline alması için DİSK içindeki beşinci kol kırılmalı, onlarla aynı kaderi paylaşmakta ısrar edenler onlarlabir likte yıkılmalıdır. Sosyal-emperyalizme köleliği reddeden yurisever sendikacılar, iyeilarle birleşmelidir. 
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Halkın Kurtuluşu 
MC'ye veDGM'lere Karşı Mücadelede 
DISK Yönetimine Bel Bağladı 


Halkın Kurtuluşu dergisinin sosyal-emperyalizm ve revizyonizmle uzlaşma çizgisi, MC'ye ve DGM'lere karşı gelişen son işçi mücadele - leri içinde de bir kere daha açığa çıktı. 

Halkın Kurtuluşu dergisi, o işçi eylemi konusunda DİSK'in başındaki sendika ağalarına güvenmiştir. Bu dergi, MC'nin yıkılması için tüm ça lışanların genel grevi konusunda u — zun zaman sustu. Bu öneri ortaya atıldıktan sonra Halkın Kurtuluşu'n - dan çıkan ilk cılız ses 17 Mayıs tarihli 4. sayıda oldu. Bu sayısında Halkın Kurtuluşu DİSK'in l Mayıs ey lemini değerlendiriyor ve şöyle diyordu: 

"İşçiler elele genel greve sloganı ile işçi sınıfı, faşist MC iktidarının alaşağı edilmesi için günümüzün belki de en geçerli mücadele biçimi ni genel siyasi grevi dile getiriyor - du. " (Altını biz çizdik) 


Bu konuda bir kampanya yürüten dergimiz o günkü şartlarda genel grev konusunda pek fazla ses çıkma dığı için, Halkın Kurtuluşu'nun bu cümlesini, içinde "belkide" ifade- si yer almasına rağmen olumlu bul duğunu belirtmek için yayınladı. Hal kın Kurtuluşu, daha sonraki bir kaç sayısında bu konuya hiç değinmedi. 
Ancak 16 Ağustos tarihli 18. sayısın da "genel grev"'den bahsetmeye baş ladı. Çünkü o günlerde DİSK'in tem silciler toplantısı yapılmış ve DİSK yöneticileri de tabanın zorlamasıyla genel grevden söz eder olmuşlardı. 
Nitekim, o sayıdaki başyazısında 
Halkın Kurtuluşu bu noktaya değin - mektedir. Halkın Kurtuluşu'nun 18. 
sayısında yer alan başlık, , DİSK'in temsilciler toplantısında ele alındığı şekilde "Sendika Hürriyetinin Gas pedilmesi ve Ücretlerin Dondurulma sı İçin Hazırlanan Tasarılara Karşı Genel Greve Hazır Olalım" şeklin - 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deydi. 

Halkın Kurtuluşu'nun işçi eylem leri konusunda DİSK yöneticilerine bel bağlayan tavırları, bu derginin 
24. sayısında açıkça görülmektedir. 
Bu sayıda şu cümle yer almaktadır: 

"Başlattıkları grevi sözde bile savunma cesaretini gösteremeyen revizyonist hainler ortalıktan kaçtır lar" 

Halkın Kurtuluşu'nun görüşleri- ne bakılırsa, revizyonistlerin kusuru grevi başlatmalarına rağmen sür dürmekte gösterdikleri korkudur. 

Halkın Kurtuluşu'nun grevlerin bastırılmasında revizyonistlere getirdiği eleştiri bundan ibarettir. Bu dergi, revizyonistlerin grevleri dur durma kararını tutuklama olayından sonra aldıklarını, zoru görünce bo - yun eğdiklerini söylemektedir. Oysa bilindiği gibi grevleri durdurma kærarı, DİSK yöneticileri tutuklanma- dan önce alınmıştır. Tutuklamalar 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lz Ekim MİLİ HALKIN “SESİ |) 


sonucu direnişlerin bıraktırıldığı id diasını en çok savunanlar, "işçi sını fını başsız bırakacaklardı" şeki næ gerekçeler uyduran revizyohistler - dir. Halkın Kurtuluşu dergisi, devrimci siyasetle revizyonist sendika ağalarının siyaseti arasındaki ayı. 
lığı "cesaret" noktasına indirgemek tedir. Oysa bu, revizyonistlerin gee çek yüzünün işçi sınıfı tarafından ğ renilmesini engellemek demektir. Çünkü revizyonistler ve en başta DÍSK içindeki Mehmet Ertürk-Aydın Meriç kliği, MC'den değil işçi sınıfından korktukları için direnişleri kız dılar. Onların, işçi sınıfından kork - maları sosyal-emperyalizmin uşak lığını yapan burjuvalar olmaların- dan ileri gelmektedir. Revizyonist — ler, insiyatifi eline alan ve kendiloy duxları sınırları aşarak gelişen bir işçi mücadelesinin eninde sonunda kendilerini de devireceğini bildikle 


, ri için işçi mücadelesine karşı çık— 


mışlardır. Halkın Kurtuluşu'nuntah lilleri ise, revizyonistleri işçi snr fının korkak müttefikleri olarak stermektedir. Halkın Kurtuluşu, işte bu tahlillerden yola çıkarak, işçi direnişleri konusunda DİSK yöneticilerine bel bağlamış, işçilere güvemr mek yerine DİSK yönetiminin ağzına bakmayı tercih etmiştir. 


Demir Döküm’ de HALKIN SESİ Satan Devrimcilere Sosyal Faşist Revizyonistler 


Biz Alibeyköy'lü devrimciler 6 Ekim çarşam- ba günü Demir Döküm'ün önünde HALKIN SESİ'nin 
77. sayısını satarken İGD'li bir sosyal-faşistin başını çektiği bir grup revizyonistin saldırısına uğra dık, Bunlar Rus sosyakemperyalizminin işbirlikçisi Ertürk-Meriç kliğinin Demir Döküm'de fedailiği ni yapan 4-5 kişilik bir gruptur. Saldırganların başı nı çeken Rus işbirlikçisi İGD üyesi Mehmet Ali'dir. 
Aynı grupla daha önce de birkaç defa karşılaşmış - tık. Bunlar HALKIN SESİ'nin son işçi direnişiyle il gili çıkardığı özel sayıların satışına da mani olmak istemişlerdi. İkinci özel sayıyı dağıtırken aynı çete tam işçilerin büyük çoğunluğunun dağıldığıbir sırada üzerimize saldırdılar. Fakat işçiler HALKIN SESİ'ne ve devrimcilere sahip çıktılar. "Bu devrim ci bir dergidir. Satılsın biz okumak istiyoruz. Bu arkadaşlar gerçek devrimcilerdir. "diyerek reviz - yonistlere karşı çıktılar. Bunun üzerine revizyonist ler birşey yapamayarak geri çekildiler. 


77. sayıyı satarken gene aynı revizyonist çe 


te bu defa daha önce hazırladıkları odunlarla tekrar saldırdı. Biz işçilerle birlikte saldırıya karşı dur - duk. Bize saldıranlar şunlardır : l. Mehmet Ali, 
2. Temsilci Seyfi. Aynı zamanda postabaşıdır. 3. 
Yılmaz Kırlak, Lokal temsilcisi. 4. Hayrettin Altın cevahir, Lokal temsilcisi, ikmal bölümünde ustaba şı. 5. İsmini öğrenemediğimiz kısa boylu,esmer zayıf biri. (ifratçılardan). Saldırıyı tertipleyenlerden ikisi de Baştemsilci Turgut Alağaç ve Temsilci Ya şar'dır. Bunlar diğerlerini öne sürmüşlerdir. Baştemsilci Turgut bu saldırıya bütün temsilcileri alet etmeye çalışmış, onlara devrimcilere saldırması için baskı yapmıştır. Baştemsilci Turgut Alağaç önü müzdeki dunem 14. Bölge başkanlığı için Rus uşağı Ertürk takımının adayıdır. Şimdi devrimcilere saldırarak ağalarına yaranmaya ve vaat ettikleri koltuğa oturmaya çalışıyor. 

Revizyrnistler bize saldırırken iftiralar atarak devrimciler aleyhine bir hava yaratmaya, diğer işçileri de bize saldırtmaya çalıştılar. Onlar şunları söylüyorlardı: “Siz CIA ajanlarısınız. MİT ajanlarısınız. Siz DİSK'i yıkmak için hükümetle işbirliği ya pıyorsunuz. İşçiyi bölüyorsunuz. İşçinin ekonomik örgütünü güçsüz bırakıyorsunuz. Ne Amerika Ne Rus ya diyorsunuz, Çine mi gidelim." Bu iftiralar hiç bir işçiyi etkilemedi. Bunlarıh hepsine işçi kitlesi önünde ææ verdik. Ama revizyonistlerin bazı iftiralarına bir kerede HALKIN SESİ aracılığı ile cevap vermek istiyoruz. 


Biz yurdumuzun bağımsızlığı için, işçilerin , köylülerin ve bütün emekçi halkımızın sömürü ve zulümden kurtuluşu için mücadele eden devrimcile riz. Biz yurdumuzun bağımsızlığı için iki süper dev lete karşı mücadele ediyoruz. Yurdumuzda ne Amerikayı ne de Rusyayı istemiyoruz. 

Saldırganlar', şimdi size soruyoruz. Ya siz kim siniz? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Yurdumuzu ele geçirmek isteyen Rus sosyal emperyalizmine karşı mısınız? Tıpkı polisler ve Türkeşin komando ları gibi HAKIN SESİ'ne saldırmanızın sebebi nedir? 
Size bu saldırı emrini kim verdi? 

Bizim işçiyi böldüğümüzü söylüyorsunuz. Bugü. 
ne kadar sendikayı eleştiren, sendika içindeki Rus işbirlikçilerine karşı çıkan , size boyun eğmeyen herkese "Otomobilcidir, Türk İş'in adamıdır" dam gasını vurarak susturmaya çalıştınız. Ama artık bunlar sökmüyor. Yüzünüze taktığınız devrimci mas kesi düşmüştür. Şimdi her olay işçi sınıfına gerçek bölücülerin Rus işbirlikçisi revizyonistler olduğunu öğretiyor. Siz revizyonistler bugüne kadar orada ne yaptınız? Bütün yaptığınız, size ağam paşam diyen leri ustabaşı,postabaşı yaptırarak kendinize bağlı imtiyazlı bir grup yaratmak değil midir? Hangi işçinin hakkını savundunuz? Kendi adamlarınızdan başka hangi işçinin bir işini gördünüz? 

İşçinin ekonomik örgütünü güçsüz kimlerdir? 


bırakanlar 


Saldırdı 


Genel direnişi biz mi kırdık? Profilo işçilerini yalnız bırakan , en sonunda polise teslim eden sizler değil misiniz? P 'ofilo'da şehit düşen işçi karde şimiz Yakup Keser i«'n bir cenaze töreni yapılmasına karşı çıkan sizler değil misiniz? Yüzlerce işçi tutuklanırken , işk:nceye uğrarken, yüzlerce işçi işten atılırken ne yaptınız? Grevleri direnişleri kıran,sarı sendikacılık oyunlarıyla toplu sözleşme- leri satan siz değil misiniz? 

Demir Döküm İşçileri! 

Bize saldıranlar yurdumuzu Çekoslovakya zi Bulgaristan gibi Rus sosyal-emperyalizminin boyun. 
duruğu altında bir ülke haline getirmek isteyen Rus işbirlikçisi Ertürk-Meriç kliğinin adamlarıdır.Bun ların Türkeşin komandolarından hiçbir farkı yoktur Aralarındaki fark, bunların Rısya hesabına aynı işi yapmaları ve yüzlerindeki devrimci maskedir. 
Demir Döküm işçileri, Amerikancı faşistlere boyun eğmediniz. Rus işbirlikçisi sosyal faşistlere de boyun eğmeyin. Revizyonistler patronla işbirliği ederek fabrikadan devrimci işçileri attırmak i — çin çalışıyorlar. Buna izin verilmemelidir. Reviz - 


yonistlere boyun eğmeyen devrimci arkadaşlarınız. 


etrafında toplanır. 

Saldırganlar, size de birkaç söz söylemek istiyoruz: Rus uşaklarına alet olmayın. Biran önce İhanet cephesinden elinizi çekin. Halka kaldırılan el ler mutlaka kırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi: olmasın. Sizler HALKIN SESİ'nin sarışını ergelleye mezsiniz, Saldırdığınız taktirde hakettiğiniz cevabı alacaksınız. Baştemsilci Turgut Alağaç! Bunları bir koltuk için yapıyorsan, bundan vazgeç. Eskiden bir işçiydin. Gene şerefinle çalışan bir işçi ol Bu, Rus işbirlikçisi Ertürk takımının vaad ettiği koltuktan çok daha değerlidir. 

Kahrolsun faşistler ve sosyal faşistler. 

Ne Amerika Ne «tusya. Bağımsız Türkiye. 


Alibeyköylü Devrimciler 


MÜDÜRÜ : Kemal Doğan / 
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Yeni Sovyet Burjuvazisinin 
Hayatına Bir Ornek: 


KAZAKİSTAN GEMİSİ 


4 Ekim 1976 tarihli Hürriyet ga - 
zetesinde "Kazakistan" adlı bir Rus transatlantği tanıtılıyordu. Bir Türk turizm acentesi tarafından bir aylığı 4 milyon liraya kiralanan gemi 
465 Türk yolcusu ile İstanbul'dan Ak 
deniz'e doğru yola çıkmıştır. Liman dan ayrılmadan önce gemide "muh - teşem bir defile" tertiplenmiştir. 

Aynı yazıda "Kazakistan" transatlantiğinin özelliklerinden hayran - lıkla söz edilmekte ve bu özellikle - rin ancak Batı'daki büyük transatlan tiklerde bulunabileceği kaydedilmek tedir. "Kazakistan" transatlantiğin-— de yolcu kabinlerinin dışında, iki sauna, iki yüzme havuzu, üç bar,beş lokanta, üç kadın kuaförü, iki güzel lik salonu ve bir de butik bulunmaktadır. 


hha sapa yerleşim 


ediliyor 


MOSKOVA (ANKA) 
Sovyetler Birliği Ko - münist Partisi organı 

_ Pravda, Sovyetler Bir - liği'nde bazı sapa yer - 

legim merkezlerinin 

“terk edildiğinive bu yer- 


* Başyazı: Mao Zedung Yoldaş 


Cağaloğlu Hamam Sokak 4/2 İSTANBUL 


Peki bu "muhteşem" transatlantikte kimler seyahat edecektir. Konut ve yiyecek sıkıntısı içindeki Sovyet emekçi halkı mı, yoksa büyük bü rokrat burjuvazisi mi? Böylesine lüks bir yolcu gemisinin inşa edilme si bile Sovyetler Birliği'nde bu gemi lerde seyahat edebilecek imtiyazlı bir zümrenin, Sovyet emekçi halkı — nın sırtından zenginleşen bir burju - va sınıfının varlığını göstermektedir. 
Bu, aynı zamanda Sovyetler Birliği' 
nde hangi sınıfın iktidarda olduğunun da somut bir ifadesidir. Çünkü, sos yalist bir ülkede proletarya iktidardadır ve üretim emekçi halkın ihti — yaçlarına göre düzenlenir. Sovyetler Birliği'nde ise ancak Batı'dakilerle kıyaslanabilecek kadar liiks tüketim maddeleri üretimi gitgide artmakta, 


Romanya Devlet Başkanı 


Çavuşesku 


AKDENİZ DE BARIŞ 

merlezkeritek | SÜPER DEVLETLERİN BÖLGEDEN 

ÇEKİLMESİYLE 
SAĞLANIR 


Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku İtalyan. Radyo ve Televizyonu'na-bir demeç vererek Akdeniz'de barışın ancak süper devletlerin filolarının bölgeden çekilmesiyle sağlanacağını açıklamıştır. Çavuşesku Akdeniz'de kıyısı olmayan Amerika zamanlarda bölgedeki gemilerinin sayısını önemli ölçüde arttırdıklarına değinerek şunları söylemiştir: 


ve Rusya'nın son 


"Helsinki'de yapılan konferanstan bu yana bu konuda hiç bir olumlu gelişme kaydedilmemiştir. 
Akdeniz'de gerginliğin azalması, Akdeniz'in bir barış ve güvenlik denizi haline gelmesi Romanyayı yakından ilgilendirmektedir. Bu 

aynı Zamanda bütün Avrupa devletlerini ve bir ölçüde bütün dünya devletlerini de ilgilendirir. 
Bundan dolayı biz, bu bölgedeki ülkelerin içişlerine karışılmasını önlemek için Akdeniz! 
deki bütün yabancı savaş gemilerinin bu bölgeden geri alınmasının zorunlu olduğu görüşündeyiz. 
Ancak böylelikle bu bölgedeki ülkeler eşit haklarla işbirliğini gerçekleştirebilirler. Ancak böylelikle Akdeniz, askeri gücün yer almadığı özgür bir denize dönüşebilir." 


İÇİNDEKİLER 


Mücadelemizde Düşüncemizde ve Yüreğimizde 
Sonsuza Kadar Yaşayacak 


1972 Programı THKO” nun 
Diğer Belgelerinin Kopyasıdır 
Dergimize Yollanan Mektup, 
THKO! nun 5 Belgesi ve 

Eleştirisi 


Tasfiyeci Akıma Katılmış 
Bir Grup Devrimcinin 
Bazı Görüşleri 


Tarihimizden; 
B. Ferdi ( Şefik Hüsnü) 
Komünizm ve Kemalist Terör 


Rus 

burjuvazisi 
Leningrat 
Beyaz Geceler 
Gençlik Kafe'de 
Beatles müziğiyle coşuyor. 


hatta ihraç edilmektedir. "Kazakistan" transatlantiği de Sovyet burjuva zisinin ihtiyaçlarına göre inşa edilmiştir. 


"Kazakistan" transatlantiği bił tün bunların yanında şu gerçeği de göstermektedir; emperyalizm çürü- 


yen kapitalizmdir. Sovyet sosyal - emperyalizmi de çürüyen asalak bir bürokrat devlet kapitalizmidir. Kapi talizm bir sistem olarak çürürken burjuvazi de lüks, yoz ve gösterişçi bir karakter kazanır. Sovyet burjuvazisinin de bu karakteri kazanmış olduğu açıkça görülmektedir. 


iler Birliği'nin 
İsviçre'de çevirdiği dolaplar: 


İsviçre uçaksavar birliklerinin eski şefi Jean-Louis Jeanma - rie, Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptığı için 16 Ağustos'ta tutuklandı. Casus, tutuklandıktan bir süre sonra Rus istihbarat teşkila tı KGB'ye çok önemli belgeler verdiğini itiraf etti. 


Sovyetler Birliği, 


sist-Leninist Komünist Partisi, casusluk olayı üzerine ` 


bü faaliyetlerinin 


dışında İsviçre! 
de politik üslere de sahiptir: İsviçre Emek Partisi ve sahte İsviçre İlerici Örgütleri. Her iki parti de sahtekarca, Sovyetler Birliği'nin "Yumuşama" ve "Silahsızlanma" dalaverelerini yaymaya çalışıyor - lar. Halbuki casusluk, savaşa hazırlığın bir parçasıdır. İsviçre Mark 


yayınladığı 


bir bildiride, İsviçre işçi sınıfını ve tüm halkı, başta sosyal-emperyalistler olmak üzere, iki süper devlete karşı mücadeleye çağırmak- 


tadır. 


Bir Devrimci 


Yeni Çarlar Eski Çarların 
Tehditlerini Sürdürüyor 


. | ülkelerin içişlerine müda - hale eden, hatta bunu askeri müdaha leye kadar vardiran Sovyetler Birligi, son olarak bir Mig-25 uçağının Japonya'ya kaçırılmasıyla ilgili ola rak bu ülkeye baskı yapmış, kendi karasularını ihlal ettikleri bahane - siyle 8 Japon balıkçı gemisini ve bu gemilerin mürettebatını tutuklamıştır. Sosyal-emperyalistler bir yandan kendi karasularını ihlal ettikleri bahanesiyle gemilere el koyarken, diğer yandan kendileri başka ülkelerin semalarını ve kara sularını ihlal etmekte, casusluk faaliyeti yürütmektedirler. Son olarak iki hafta kadar önce İngiltere kara - sularını ihlal eden bir Sovyet gemisine İngiltere bu nedenle el koydu. 

Japonya'ya kaçırılan Mig-25 uça ğından sonra Eylül ayının son hafta sında bir Sovyet posta uçağı bir Rus subayı tarafından İran'a kaçırıldı. 
Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl da bir Rus savaş gemisi mürettabatı tarafından İsveç'e kaçırılmak istenmiş ancak bombalanarak durdu - rulmuştu . Bu durum gittikçe hızla nan savaş hazırlıkları ve şiddetle - nen sosyal-faşist baskılar üzerine sosyal-emperyalist silahlı kuvvet 


“lerde huzursuzluğun arttığını göster 


mektedir. Kendi ordusunun içindeki tepkileri bile bastırmaya muvaffak olamayan, hergün gittikçe artan bir 


muhaletetie karşı karşıya gelen sos yal-emperyalistler önemli güçlükler içindedir. ; 4 j 

İran gazetelerinin yazdığına göre, Rus uçağının bu ülkeye kaçırıl - masından sonra Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko, tehditler yağdırmaya başlamış ve "güney sınırındaki ülkelerin tarihi tecrübelerini hatırlamalarını"istemiştir.Gromiko'nun sözleri açıktır. Lenin ve Stalin zamanında ne Türkiye ne de İran'la Sovyetler Birliği'nin bir çatışması olmamıştır. Görüldüğü gibi yeni çarlar komşu ülkeleri eski çar ların gaddarlığıyla tehdit etmektedir ler. Gromiko, geçmiş yüzyıllarda Türkiye ve İran'a defalarca saldıran Rus çarlarının izinden gittiğini ortaya koymaktadır. Ama Türkiye ve 
İran halkları tarihi tecrübeyi gerçekten de çok iyi hatırlamaktadır. 
Erzurum'da Çarlık istilacılarına kar şı direnen Nene Hatunları, Birinci Dünya Savaşı'nda dağ geçitlerini tutarak çar ordusuna yol vermeyen Dersimlileri Yeni Çarlar da hatırla malıdırlar. Sosyal-emperyalistlerin kaba tehditleri, ne İran halkını ne de Türkiye halkını vıldıramaz. Yeni Çarların da sonu eski çarlardan farklı olmayacak, onlar da Sovyet — ler Birliği halklarının ve tüm dünya halklarının mücadeleleriyle yıkıla - caklardır. 


